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BESTE MENSEN,

Als u naar deze foto kijkt, kunt u zich het vogelgezang er misschien wel bij voorstellen. Verder stilte totdat een
tractor de rust verstoort. Dit alles op een vroege morgen afgelopen week. Wat een rust en wat een pracht.

En wat een grote tegenstelling tot wat er elders in de wereld gebeurt. Oorlogen en misdaden tegen de mensheid,
het nieuws staat er vol van. Gelukkig zijn er dan momenten als deze om even tot rust te komen.

Ook in de kapel kun je tot rust komen of in ieder geval een ander geluid horen dan wapengekletter.

De afgelopen paastijd heeft fijne vieringen en prachtige meditatieve momenten gebracht. Iets waar we allemaal
met vreugde aan terug mogen denken. En het houdt niet op hoor, ook voor deze maand is weer volop keuze uit
verschillende vieringen en is er een voorstelling en een ontdekkingstocht gepland. Volop leven dus!

Verder vindt u in deze kapelpost een verslag van de jaarvergadering. Ook stellen zich een paar mensen voor die
actief zijn binnen onze kapelgemeenschap.

En dan heeft het de koning behaagd......vier mensen uit onze kapelgemeenschap mochten op 24 april een lintje
ontvangen. We feliciteren hen van harte. Nieuwsgierig wie dat zijn? Lees verder...

VIERINGEN VAN APRIL

Zondag 03 mei 10.00 uur Ineke en Guus Schlatmann
Zondag 10 mei 10.00 uur Henk Trimbach en Janny Troost
Zondag 17 mei 10.00 uur Niels van Dalsum, Thea van Nistelrooij en Ria Ooms
Zondag 24 mei 10.00 uur Erick Mickers
Pinksteren
Zondag 31 mei 10.00 uur Dori Delemarre, Niels van Dalsum en Mechteld Mickers

Zondag 07 juni 10.00 uur Mieke Dik en Anny Rutten



ZONDAG 03 MEI
...de ander die ik zou willen zijn?

We komen altijd samen in onze kapel om te vieren. We zingen en bidden er ons verlangen naar vrede en
rechtvaardigheid, als een droom die eens zal uitkomen... Een goddelijke droom, met Jezus als centraal baken. In
de slotgedachte ‘Rust’ van de viering op 8 maart door Jeanne en Johan stond het prachtig verwoord in die
allerlaatste zin: “...het is het verlangen van de mens een God te vinden die de dorst lest”.

Zo'n poétische zin, zo eenvoudig gezegd en met zo'n diepgang! En toch..., op deze zondag wordt het niet *het
leven vieren en uitzien naar een andere wereld’, want het geheimzinnige evangelie van vandaag spoort aan om dit
verhaal tot je te laten komen in stil overdenken. Want God vinden lijkt toch inniger en intenser dan dromen en
verlangen alleen!

ZONDAG 10 MEI

'Mag ik je aanraken?' is het thema van de viering van deze zondag. Een beladen thema? Welnee, want bij
aanraking hoeven we niet per definitie te denken aan het letterlijke, lichamelijke aanraken. Waarom zou aanraken
ook niet kunnen staan voor bevestigen? En zo raak je iemand toch ook aan als je hem of haar ontroert; of iemand
van harte ergens bij betrekt?

Het Terlindekoor verzorgt het muzikale gedeelte van deze viering van breken en delen.

ZONDAG 17 MEI

Deze viering zal in het teken staan van Hemelvaart en de betekenis van Hemelvaart in onze huidige tijd.
Mistral zingt en de viering is voorbereid door enkele leden van Mistral.

U bent van harte welkom.

ZONDAG 24 MEI, PINKSTEREN

‘Er voor gaan om elkaar te verstaan’.

Samen vieren we dat het verhaal van Jezus niet is afgelopen, maar dat zijn geest ons nog steeds op zijn weg van
liefde zet, om de zon te zijn in elkaars bestaan.

Alle reden voor een feest!

ZONDAG 31 MEI

Vandaag vieren we het feest van de Heilige Drie-eenheid. Dit is het enige feest in het kerkelijk jaar dat
rechtstreeks over God gaat, alle andere feesten gaan over Jezus, over Maria of andere heiligen.

De Heilige Drie-eenheid, wat moet je daaronder verstaan. We willen in de viering van vandaag stil staan bij God.
Natuurlijk vinden we het fijn als u met ons mee doet vandaag.

ZONDAG 7 JUNI Sacramentsdag

Deze zondag vieren we zoals van ouds, Sacramentsdag.

Een feest van lof en eer, van een processie met bloemen en muziek.

Wat zegt dit feest ons in de huidige tijd?

Het gaat in het Evangelie over brood en wijn. Heel gewone, aardse dingen.

Brood is onze eerste levensbehoefte om te kunnen groeien en te kunnen leven.
Jezus zegt tegen ons: Tk ben het hemels brood, dat leven geeft’

Kunnen we in het gewone en alledaagse ook de glans van het hemelse ontdekken?

MAANDAG 4 MEI “"DE POPPENSPELER VAN WARSCHAU"”, EEN AANRADER! KOM JE OOK?
Op maandagsvond 4 mei, na de Dodenherdenking, zal “Trio Wilde Eend”, “De Poppenspeler van Warschau” in onze

kapel tot leven roepen. Wat een geschenk!

Ik, Anny Rutten, heb deze voorstelling meerdere keren gezien en gehoord en ben elke keer opnieuw weer diep
geraakt.

Geraakt door de prachtige muziek (klarinet, viool en accordeon), het aangrijpende verhaal, de combinatie verhaal,
muziek, spel, de beelden, het enthousiasme en het spel van de spelers, de eenvoud en kracht, de boodschap...

Ik vind het een prachtige voorstelling en ben ontzettend blij dat juist deze voorstelling hier in onze kapel
uitgevoerd gaat worden. Laat je verrassen, laat je raken! Kom! Wees welkom!

De kapel is vanaf 20.15 uur open. Einde voorstelling: + 22.00 uur

Kaarten worden bij de ingang verkocht. Betalingsmogelijkheden: contant of met QR-code.

Toegang: een bijdrage in de kosten van € 10,= Jongeren tot 18 jaar gratis



INSPIRATIEDAG — CAMINO: DE WEG VAN DE MENS - VRIJDAG 8 MEI

In samenwerking met Museum Krona

Vrijdag 8 mei 2026 van 11:00 tot 15:30

Wat als de Camino symbool staat voor jouw eigen levensreis — de weg die je als mens bewandelt?

In het boek De weg van de mens neemt Martin Buber je mee in zijn visie op het leven. Met korte, krachtige
verhalen verkent hij grote levensvragen en biedt hij inzichten die raken en bevrijden.

Tijdens het eerste deel van deze inspiratiedag, duiken we samen in deze bijzondere levenswijsheid. We ontdekken
een manier van leven waarin echte ontmoeting centraal staat — met jezelf en met de ander. Gedreven door zijn
fascinatie voor dit meesterwerk nodigt theoloog en geestelijk verzorger Erick Mickers je uit om kennis te maken
met Martin Buber en zijn visie op ‘De weg van de mens’.

GAAT U MEE EEN INSPIREREND DAGJE UIT ? SPOORZOEKEN IN SLANGENBURG

Op 23 mei zijn we als Kapelgemeenschap ter Linde van harte welkom in de Slangenburgse Kerk in Doetinchem,
een kleine kerk aan de rand van het bos. Daar ontdekken we de meditatieve werking van het labyrint en gaan we
tijdens een wandeling in de prachtige omgeving van het landgoed Slangenburg op zoek naar symbolen uit de
natuur. Na de lunch brengen we de gevonden symbolen bijeen om met elkaar het leven te vieren in de
Slangenburgse kerk. Het wordt een mooie dag van ontmoeting, verdieping en bezinning.

Zaterdag 23 mei 9.00 — 17.00 uur
Slangenburgse kerk

Ijzevoordseweg 35

7004 HX Doetinchem
www.spoorzoekensalhgenburg.nl

Programma:
09.00 uur Vertrek uit Uden (met eigen vervoer of als medereiziger)
10.15 uur Ontvangst in Doetinchem met koffie en vlaai
10.30 uur Uitleg over het labyrint door ds. Helma van Loon-Kuiper
11.00 uur Meditatieve wandeling door de natuur en het labyrint
+ 12.45 uur Lunchbuffet en pauze
14.00 uur Meditatieve viering met symbolen, muziek en inspirerende teksten
+ 15.00 uur Gezamenlijke afsluiting
15.30 uur Vertrek uit Doetinchem
+ 16.45 uur Verwachte aankomst in Uden

Wilt u graag mee, dan kunt zich opgeven via info@kapelgemeenschap.nl , met vermelding van:
e Naam
e Adres
e Emailadres
e Telefoonnummer
e FEigen vervoer / wil graag met iemand meerijden
o Dieetwensen

Kosten van deelname:
e Een vrijwillige donatie t.b.v. Kapelgemeenschap ter Linde
IBAN: NL89 RABO 0373.403.445 t.n.v. Stichting Kapelgemeenschap
e Vervoerskosten in overleg met de bestuurder


http://www.spoorzoekensalngenburg.nl/
mailto:info@kapelgemeenschap.nl

QUIET, HET (INGEKORTE) VERHAAL UIT DE VIERING VAN 19 APRIL

Tijdens deze viering was er aandacht voor Quiet afdeling Uden. Monigue hield hier een lezing over en op verzoek is
deze (door Monique ingekorte) lezing terug te lezen.

Als je al een aantal jaren niet veel te besteden hebt en je in allerlei bochten hebt moeten wringen om het allemaal
rond te krijgen, is het eerder overleven dan leven. Kinderen, vaste lasten, boodschappen, schoolkosten en dan nog
de onverwachte uitgaven die natuurlijk altijd komen als het niet uitkomt en het komt nooit uit...

Maar als je geen hulp durft te vragen uit bv. schaamte wordt het nooit opgelost...

En dan wordt het niet alleen maar moeilijker om die stap te nemen maar is het misschien zelfs al te laat...

Bij Quiet lossen we geen financiéle problemen op en bieden we geen professionele hulp aan, maar wij zien jou en
begrijpen jou.

Wij Vertellen - Verzachten - Versterken - Vertrouwen en Verbinden
samen met onze Members en zorgen dat zij zich welkom voelen en in een veilige omgeving zichzelf kunnen en
mogen zijn!

In Uden zijn we meteen begonnen met inloopmomenten waar we mensen bij elkaar brengen.

Eerst alleen op vrijdagmiddag, nu ook op dinsdagavond.

Eenzaamheid kan ook een gevolg zijn van armoede.

Dat samen komen doen we voor nu in het Kantelhuis en gaan dit langzaam verder uitbreiden naar alle
dorpskernen van Maashorst.

Members vertellen ons en elkaar hoe ze zich voelen, wat deze situatie met ze doet en delen ervaringen en zorgen.
Een begrijpend knikje is soms genoeg om je gehoord te voelen.

De inloopmomenten zijn ook bedoeld om eenzaamheid te verzachten. Soms wordt er geknutseld, een spelletje
gedaan of gewoon een praatje gemaakt met een ander.

Iedereen is dan welkom en we zijn daar allemaal gelijk; de bestuursleden die aanschuiven, de vrijwilligers die
zorgen voor de koffie en thee met wat lekkers en natuurlijk onze Members!

We geven, zoals wij dat noemen, geluksmomentjes weg; zwemmen met het hele gezin, koffie met gebak, kaartjes
voor het theater, en dan voor 2 personen want met z'n tweeén is het leuker!

Lichtpuntjes in een vaak sober leven.

Met dank aan al onze sponsoren, zonder hen kunnen we dit niet doen!

Members kunnen binnen Quiet ook vrijwilligerswerk doen zodat ze worden versterkt in wat ze kunnen.

Want iedereen heeft zijn kwaliteiten, ook al zijn die even en op de achtergrond geraakt.

Wat zou het mooi zijn als er ineens een Member voor ons staat die zegt; ‘Ik kan vanaf nu weer voor mezelf zorgen
maar ik blijf natuurlijk wel vrijwilliger’.

Wij geven vertrouwen. Wij vragen geen inzicht in hun financiéle situatie, en niet hoe het zover is gekomen.
Omdat we weten dat niemand er bewust voor kiest om in zo'n situatie te komen.
We krijgen daar ook het vertrouwen voor terug, wat een mooi compliment is.

De verbinding tussen onze Members, ons bestuur, onze vrijwilligers, de projectleider en Henny en ik als
coodrdinatoren is in korte tijd al een hechte community geworden.
Allemaal zetten we ons met alle liefde in om het leven van onze Members een beetje mooier te maken.

Kortom: Quiet is een warm bad voor iedereen die van een minimum moet rondkomen, op een veilige
manier weer contacten wil leggen en graag gebruikmaakt van geluksmomenten in alle vormen!



VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING VAN 20 APRIL 2026

Maandag 20 april hadden zich 25 personen verzameld in de kapel om te praten over het afgelopen jaar. De
werkgroepen kregen allemaal de gelegenheid om hun activiteiten voor het voetlicht te brengen en de anderen
konden, als zij dat wilden, vragen stellen.

Bijzonder was dat de aspirant koper van de Kruisherenkapel zich ook aangemeld had. Hij wilde graag horen wat er
zoal in de kapelgemeenschap gebeurde én hij was graag bereid om vragen te beantwoorden over de overname
van de kapel.

De aanwezigen wilden heel graag horen van Ton Verhoeven hoe de zaken voor wat er betreft de overname ervoor
staan en wat dat zou kunnen betekenen voor de kapelgemeenschap. De rondvraag werd er voor naar voren
gehaald. Ton gaf aan dat hij voor wat betreft de kapel geen wijzigingen zou willen in hetgeen er nu gebeurt. De
uitvaarten en de activiteiten van de kapelgemeenschap zijn en blijven voor hem de belangrijkste zaken. Dat was
een hele geruststelling voor de aanwezigen.

Na de pauze kwam Petra Knibbe aan het woord met een inspirerend verhaal over de Emmaus beweging.

Emmaus is een internationale beweging die bestaat uit woonwerkgemeenschappen die in hun onderhoud voorzien
door kringloopbedrijven op te zetten en hierin te werken. Met de opbrengst van deze bedrijven worden

ook vluchtelingen, armen en daklozen geholpen. Tevens wil Emmaus met deze werkzaamheden het milieu te baat
zijn. Naast woonwerkgemeenschappen zijn er vrijwilligersgroepen actief. Ook deze werken in kringloopbedrijven.
Emmaus is in 1949 opgericht door Abbé Pierre. Het motto waaronder de Emmaus-gemeenschappen leven is: ...
samen wonen, samen werken, samen delen... Er zijn Emmaus-woonwerkgemeenschappen in 37 landen, verdeeld
over vier continenten (Afrika, Azi€é, Amerika en Europa). Emmaus verdient haar eigen geld en beslist op basis van
haar eigen afwegingen. Zij leven nadrukkelijk niet van subsidies en kunnen daardoor hun eigen koers bepalen.
Ondanks de religieuze naam is Emmaus zeer bewust niet gebonden aan een levensovertuiging of religie.

Een heel idealistische, maar daarmee ook boeiende beweging, die voor veel mensen veel betekent, en anderen
weer aan het denken zet.

De avond werd afgesloten met een informeel borrelmoment.

VERKOCHT

Onze Kruisherenkapel en het klooster in Uden zijn verkocht. Brabantzorg heeft het monumentale complex verkocht
aan de ontwikkelaars Ton Verhoeven en Hans Verouden. Die willen het ‘pareltje van Uden’ vooral behouden en er
niet te veel aan veranderen.

Al een aantal jaren is Brabantzorg, de (voormalige) eigenaar van de kapel bezig om een koper te zoeken en nu
hebben ze er een gevonden. We hebben als kapelgemeenschap op de jaarvergadering kennis gemaakt met hen en
Ton vertelde dat hij erg onder de indruk was van de kruisherenkapel, dat hij een afscheidsviering in de kapel had
meegemaakt en ervaren heeft hoe mooi dat is.

Hij heeft ons verteld dat er wat hem betreft niet veel gaat veranderen, hij gaat vooral inzetten op het
verduurzamen en energie technisch verbeteren van de kapel en de woningen in het klooster, want ‘dat is hard
nodig’. Ook het dak moet gerenoveerd worden.

Wij hopen op een fijne samenwerking met de nieuwe eigenaars en verwachten dat dat zeker goed zal gaan.

TRAP MEE VOOR HET GOEDE DOEL OP TWEEDE PINKSTERDAG 25 MEI

Op 25 mei 2026 vindt de Trap-In weer plaats: de jaarlijkse sponsorfietstocht op Tweede Pinksterdag. Ook dit jaar
komen de opbrengsten weer ten goede aan de ontwikkelingsprojecten.

De Trap-In is een groots evenement. Ze biedt een prachtige route, gezelligheid en saamhorigheid onderweg, en
uiteraard vermaak op de posten. Dit allemaal uiteraard om 12 mooie projecten te ondersteunen. Op de website
(www.trap-in.nl) of op facebook (www.facebook.com/trapin) kunt u er meer over lezen.

Net als vorig jaar kunt u ook dit jaar weer kiezen voor een route van 30 of 50 kilometer. Onderweg zijn er 5 posten
met wat lekkers te eten of te drinken onder het genot van muziek. Ook de opbrengst van de verkopen gaat naar
de goede doelen!

De kosten om te starten zijn slechts 5 euro per persoon; of 15 euro voor een gezin. Vanaf 10.00 uur kunt u starten
op de Markt in Uden of bij het Muziekhuis in Volkel.

U bent van harte uitgenodigd om mee te doen! En mocht u actief een bijdrage willen leveren aan de organisatie
van dit evenement, dan zijn er diverse vacatures voor vrijwilligers. Neem contact met ons op via info@trap-in.nl
Graag tot ziens op Tweede Pinksterdag! Stichting Trap-In Uden-Volkel
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Dakloze
https://nl.wikipedia.org/wiki/1949
https://nl.wikipedia.org/wiki/Abb%C3%A9_Pierre
mailto:info@trap-in.nl

EVEN VOORSTELLEN:

Ik ben Ton Nagel, zoon van Ben en Marianne Nagel.

U heeft mij misschien wel eens gezien tijdens diensten van Woord en Gebed,

waar ik regelmatig voorga als een van de voorgangers.

Mijn hele werkzame leven heb ik bij de koopvaardij gevaren.

Ik woon in Zeeland en ben gehuwd, vader van twee volwassen zonen en sinds september
ben ik een trotse opa van een kleindochter.

Het bestuur van de kapelgemeenschap kwam ter ore dat ik nog wat uren vrij had en
benaderde mij om zitting te nemen in het bestuur.

Mijn taak is meepraten en denken met het bestuur.

EVEN VOORSTELLEN:

Ik ben Mara en ben 52 jaar en trotse moeder van Hans (32) en Max (30). Ook ben ik oma van
7 kleinkinderen.

Ik ben heel creatief in alles wat ik doe en een zorgzaam en behulpzaam persoon die graag
nuttig bezig wil zijn. Leergierig en enthousiast. Alleen door ervaringen in mijn jeugd ben ik erg
op mezelf en houdt ik mijn cirkel smal.

In mijn vrije tijd heb ik hobby’s waar ik mijn creativiteit in kwijt kan, bv. Tekenen, kleuren,
schrijven, haken, klussen, muziek luisteren en zingen. In de tuin werken, lange wandelingen
maken in de natuur, koken en lezen zijn ook bezigheden waar ik plezier in heb. Ik hou van
orde en netheid @

Mijn liefde voor het geloof is sterk en daarom kom ik sinds begin dit jaar bij de Mariakapel om te bidden, een
kaarsje aan te steken of te schrijven in het intentieboek. Dat geeft me steun en troost.

Een aantal weken geleden ben ik als koster begonnen. Ik hoop zo dienstbaar te kunnen zijn en samen met
anderen mijn spiritualiteit verder te kunnen ontwikkelen. Ook hoop ik dat dit een plek is waar ik mezelf kan zijn
zonder oordeel.

Ik geloof dat we allemaal hier zijn om als mens en spiritueel wezen, te leren, te groeien en te ontwikkelen. Om
deze wereld iets beter achter te laten voor de generaties na ons.

4 VRIJWILLIGERS VAN DE KAPELGEMEENSCHAP KREGEN EEN LINTJE:
Henk en Mieke Trimbach-Savelkouls werden door burgemeester Hans van der
Pas samen in het zonnetje gezet. De twee waren jarenlang pleegouders via
Pleegzorg Nederland en zijn als koster/gastvrouw en voorzitter nauw

betrokken bij de Kapelgemeenschap Ter Linde. Henk is ook voorganger bij
uitvaarten en vieringen. Samen waren ze ook jarenlang zeer actief voor het
Nederlands genootschap Sint Jacob als gastvrouw en gastheer in een
Pelgrimsherberg in Roncesvalles (Spanje).

Corry Vlasman-van de Pol uit Uden is van alle markten thuis. Zo was ze jarenlang vrijwilliger bij Caritas
' Benelux en bij het Rode Kruis, afdeling Veghel. Ze is sinds 1995 ook vrijwilliger bij Zorgcentrum Sint
. Jan in Uden en vanaf 2003 bij de Kruisherenkapel. Lange tijd zette ze zich ook in als mantelzorger.

Toon van Asseldonk uit Uden is al jaren bestuurslid en vrijwilliger bij de Vereniging van
Eigenaren Aldentiendhove. Ook zet hij zich als vrijwilliger in voor jeu de boulesclub Plop, de
Stichting Vluchtoord 1914-1918 en de Kapelgemeenschap Ter Linde. Verder was hij
medeoprichter en bestuurslid van de Plusclub van Bouwbedrijf Hendriks Coppelmans. In de
Aldetiendhove verricht hij nog steeds hand- en spandiensten en in de kapel is hij al jarenlang
vrijwilliger in het kapelteam.




GEDICHT

dwalend door het landschap

dat mij al jaren zo vertrouwd is
ben ik toch iedere keer

weer verwonderd

maak ik talloze foto’s

om de momenten vast te leggen

en ook als ik geen foto’s maak
ben ik in stille bewondering

in vérwondering

want hoe kan het toch bestaan
hoe heeft dit kunnen ontstaan
Z0 Mooi, zo vol leven

daar wordt een mens stil van...

DE VOLGENDE KAPELPOST KOMT UIT OP 29 MEI
GRAAG KOPIJ INLEVEREN TOT EN MET ZONDAG 24 MEI
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