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BESTE MENSEN, 

Wie wordt er nou niet blij als je zo’n vrolijke rij met klaprozen tegenkomt langs de weg? 
Dat is het cadeautje van de maand mei naar juni toe. Een en al vreugde en uitbundigheid!  
Na de prachtige en indrukwekkende voorstelling “de poppenspeler van Warschau” op 4 mei in de kapel,  

Hemelvaart en Pinksteren, volgen een aantal relatief rustige maanden.  
De zomer is in aantocht en men doet het wat kalmer aan. Misschien ook wel prettig, even wat meer rust na alle 
feestdagen van de afgelopen tijd. 

In de kapel gaat alles wel gewoon door, er zijn iedere week weer vieringen waardoor je geïnspireerd kunt raken.  
Op de donderdagavonden is er zoals altijd ruimte om de stilte in te gaan, iedereen is daarbij van harte welkom.  

Deze maand heeft Mistral de laatste viering voor de zomerstop om dan in september weer met frisse moed te  
starten. Misschien gaat u zelf op vakantie of heeft u en poosje vrij van alle dagelijkse beslommeringen.  
Wij, de redactie, wenst iedereen alvast een mooie maand toe. 

 
VIERINGEN VAN JUNI 

 

Zondag            07 juni       10.00 uur          Mieke Dik en Anny Rutten 

 

Zondag            14 juni       10.00 uur          Johan en Jeanne van der Leest 
 

Zondag            21 juni       10.00 uur          Erick Mickers en Thea van Nistelrooij 
 

Zondag            28 juni       10.00 uur          Henk Trimbach 
 

Zondag            05 juli        10.00 uur          Jeanne van Boxtel en Ton Nagel  
 

 
ZONDAG 7 JUNI Sacramentsdag 

Deze zondag vieren we zoals van ouds, Sacramentsdag. 

Een feest van lof en eer, van een processie met bloemen en muziek. 

Wat zegt dit feest ons in de huidige tijd? 

Het gaat in het Evangelie over brood en wijn. Heel gewone, aardse dingen. 

Brood is onze eerste levensbehoefte om te kunnen groeien en te kunnen leven. 

Jezus zegt tegen ons: ’Ik ben het hemels brood, dat leven geeft’ 

Kunnen we in het gewone en alledaagse ook de glans van het hemelse  ontdekken?  
 

 

 

 

 

 

 



ZONDAG 14 JUNI 

"Hoe slimmer, hoe minder gelovig" Dit zei iemand tegen mij die verbaasd was dat ik actief ben in een 

geloofsgemeenschap. Dat klonk een beetje als: mensen die niet veel geleerd hebben, trappen er eerder in dan 

mensen die gestudeerd hebben. Dat zou kunnen gelden voor vormen van bijgelovigheid of goedgelovigheid.  

Maar als het gaat om geloven in Jezus' boodschap, dan moet je ook een beetje weten van zijn idealen, dan moet 

je oog hebben voor de weg die hij wijst, die weg die leidt naar een betere wereld. Geloven in Jezus' boodschap 

heeft niets te maken met wel of niet geleerd zijn. Jezus eerste volgelingen, de apostelen, waren helemaal niet 

geleerd, maar zij staan wel aan het begin van ons christelijke geloof. Wat dat inhoudt, wat dat van ons vraagt, 

daar willen we in deze viering een beetje over nadenken. 

 

ZONDAG 21 JUNI 

Leven met passie 

In deze viering verzamelen we ons rondom het vuur. 

We luisteren naar verhalen over passie, hoe we het vuurtje brandend kunnen houden. 

Waar ligt jouw passie? 

Met deze concrete vraag beginnen we de viering, om ons bewust te worden waar we energie van krijgen, 

waar we gelukkig van worden. Wij zijn benieuwd naar uw antwoord! 

U bent van harte welkom in deze viering, verzorgd en samengesteld door het koor Mistral. 

 

ZONDAG 28 JUNI 

'Hoe vrij zijn wij?' is het thema van de viering op deze zondagochtend.  

Jezus leefde voor God en ons, mensen. Hij liet alles los wat bindt en onvrij maakt. 

Wij mogen ons vrij voelen van alles wat we zo nodig moeten om vrij te zijn voor wat er leeft in ieder van ons. 

Want ... weten we wel hoe vrij we zijn?  

Woorden, muziek en stiltes maken dit samenzijn. Iedereen is welkom.  

 

ZONDAG 5 JULI  

Kom tot mij! 

Vandaag klinken de woorden uit het evangelie van Mattheus: “Kom tot Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten 

gebukt gaan dan zal Ik jullie rust geven.” 

We gaan in deze viering mediterend en biddend, zingend en in stilte op zoek naar  

“Mij”. In het fascinerend samenspel tussen dat wat ons wordt aangezegd door Jezus en dat wat leeft in ieder van 

ons. Hij toont ons de weg terug naar onze oorsprong, terug naar de Vader. Die weg is begaanbaar voor iedereen, 

als we maar durven en willen, zachtmoedig te zijn en nederig, voor onszelf en voor anderen. 

 

UITNODIGING BRAINSTORMAVOND OP 29 JUNI 

 
KOM JE OOK! 
 

Op de Brainstormsessie op maandag 29 juni,  

van 19.30 – 20.30 uur,  

in de tuinkamer van de Kruisherenkapel 
 

ALLE IDEEËN ZIJN WELKOM 

We nodigen iedereen uit om met elkaar een uur lang zoveel mogelijk ideeën te verzamelen.  

Ideeën voor inspirerende activiteiten die we als Kapelgemeenschap ter Linde verder kunnen ontwikkelen.  

• Alle ideeën zijn welkom, worden ontvangen en opgeschreven. Kritiek is eventueel voor later.  

• Het gaat erom dat we elkaar inspireren,  

hardop denken om van het ene idee op het andere idee te komen.  

• En wees gerust, van de inbrengers wordt niet verwacht dat ze hun idee ook gaan uitvoeren.  

• Uiteindelijke doel van deze bijeenkomst is om zoveel mogelijk ideeën of wensen  op te halen.  
 

Désireé Rombouts zal ons op deze avond begeleiden en de ideeën verzamelen.  

Voel je welkom en denk mee!  

Kun je niet die avond, mail ons dan je idee naar info@kapelgemeenschap.nl. 
 

                                                    Namens het bestuur van onze Kapelgemeenschap, Johan van der leest 

mailto:info@kapelgemeenschap.nl


 

GEÏNTERESSEERDE BEZOEKERS 

“Bent u ook gelóvig, mijnheer?” De klemtoon ligt op de -o van gelóvig. Het was een VMBO brugklasleerling van het 

Udens College die me de vraag stelde. Ze had al bijna de Kruisherenkapel weer verlaten, na een bezoek samen 

met haar klasgenoten. Ik vermoed dat ik iets gestameld heb als: “Ja hoor …” nog net voordat het meisje alweer op 

weg was naar de volgende les.  

 

Dertien VMBO-brugklassen, ruim 200 leerlingen, bezochten – klas na klas – de kapel. Johan van der Leest en ik 

heetten hen welkom en leidden de klassen rond.  

Mijn verwachtingen vooraf strookten van geen kanten met mijn ervaringen tijdens de bezoeken. Ik ontmoette 

meisjes en jongens die vol bewondering waren voor het moois dat de kapel te bieden heeft; jongelui die luisterden 

naar wat wij ze vertelden over Kruisheren, Kapelgemeenschap, over vieren en Christendom en over de 

‘hoofdpersoon’: Jezus, die een en al liefde predikte.  

 

Jongelui die honderd-en-een vragen stelden over onder meer de afbeeldingen op de glas-in-loodramen; over het 

‘mysterieuze’ hoofdaltaar; over wie die vrouwen en mannen hoog tegen de wanden zijn; over waar die buizen daar 

op dat balkon voor dienen en over waarom ze dan die Jezus vermoord hebben, terwijl hij toch alleen maar goede 

dingen deed. 

 

Bij Onze Lieve Vrouw ter Linde wilden ze voor het terug naar school gaan nog wel een kaarsje branden. “Voor 

vrede op de wereld,” riep een jongen. “Dat doen we,” zei ik, “Eén kaarsje namens jullie allemaal en iedereen kan 

daar dan zijn eigen intentie bij bedenken.” Ik heb nog wel even uit moeten leggen wat een intentie is … 
 

Waar ik in elk geval in gelóóf is in het goede, dat iedere mens in zich draagt. Ik heb het bij die jongelui weer 

ontmoet! 

                                                               Henk Trimbach 

 
 
 

EN ALVAST EEN UITNODIGING VOOR  JULI 
 

De Samen Op Weg Kerk nodigt ons uit 

voor de zomerviering op zondag 12 juli 

 

Thema: HOGER DAN IK HEBBEN KAN 

Mensen trekken grenzen en zetten daar vaak een bord bij: ‘mijn huis, mijn land, mijn volk.’ 

God geeft een (onbegrensde) horizon met de universele boodschap: ‘er is niets dat niet van Mij is’ en daarom 

bestemd voor allen. Dat is hoger dan ik doorgaans als mens hebben kan! 

 

Als Kapelgemeenschap willen we graag met anderen samen vieren.   

Op zondag 12 juli 2026 om 10.00 uur mogen we ons welkom weten  

in de Samen Op Weg Kerk, Schepenhoek 157, Uden. 

Daar zal dan ook onze wekelijkse zondagsviering plaatsvinden.  

 

Voorgangers zijn: Ds. Edo Lasseur en Erick Mickers 

Duur van de viering: circa 45 minuten. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protestantse  Gemeente  Uden-Veghel 

 

Protestantse  

Gemeente  

Uden-Veghel 

 



VASTENACTIE  

Beste mensen, zoals beloofd een kleine update wat betreft de vastenactie. De penningmester schreef hierover 

onderstaand bericht: 
 

Beste allen, 

Even ter info de opbrengst van de vastenactie. De vastenactie heeft 571,55 opgebracht. Ik heb dit 

overgemaakt aan de Missieprocuur tnv Clinique Sainte Croix Mulo. 

De reactie van Olivier Mbusa stuur ik door voor de Kapelpost zodra ik die krijg. 

                                                      Hans Joosten  
 

Er komt dus nog een wat uitgebreider bericht zodra dit bij ons binnen gekomen is. We hopen dat er merpuntjeset 

dit bedrag heel wat potten en pannen gekocht kunnen worden! 

 

 

 

GEDICHT  
 

SCHILDEREN 

waar vind je luchten 

zoals hier 

in felle warme kleuren 

of er iets profetisch 

gaat gebeuren 

 

geen schilder kan 

dit op het linnen krijgen 

het haalt het niet 

bij de natuur 

 

de schepper die 

de kleuren maakte 

heeft een palet vol 

waterverf en zon vanaf 

dat hij de wereld begon 

                            Rita Arends 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE VOLGENDE KAPELPOST KOMT UIT OP 3 JULI 

GRAAG KOPIJ INLEVEREN TOT EN MET ZONDAG 28 JUNI 

 

Kapelpost is een uitgave van de Stichting Kapelgemeenschap Ter Linde 
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