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APRIL 2026 

 

BESTE MENSEN, 

Deze maand begint met de Goede week en daarna natuurlijk gevolgd door Pasen. 

Belangrijke dagen die we markeren met vieringen zoals u dat gewend bent in onze kapel. In het overzicht ziet u 

wanneer en hoe laat de vieringen zullen zijn. We hopen dat we met velen deze dagen mogen vieren. 

De vastenactie loopt na Pasen af en in de volgende kapelpost leest u hoeveel de actie voor potten en pannen heeft 

opgeleverd. 

Op 4 mei is de voorstelling van de Poppenspeler van Warschau. Een muzikale vertelling die begint om 20.45 uur, 

meteen na de dodenherdenking. Zeer de moeite waard! 

U kunt uzelf nog steeds opgeven voor het inspirerende dagje uit naar de Slangenburg in Doetinchem. Verderop in 

de kapelpost leest u daar alles over.  

Op maandag 20 april is de jaarvergadering, u komt toch ook?!  

Wij, de redactie, wensen u een Zalig Pasen en hopen u te ontmoeten in de kapel.  

 

VIERINGEN VAN APRIL 
 

Zaterdag         28 maart     13.00 uur          Desirée Rombouts en Marcel Rooijackers  
 

Zondag           29 maart     10.00 uur          Niels van Dalsum en Mechteld Mickers 

    Palmzondag 
 

Donderdag      02 april       19.30 uur          Sylvia Scholten en Erick Mickers 

    Witte donderdag   
 

Vrijdag            03 april       19.30 uur         Jeanne van Boxtel en Mieke Dik 

    Goede vrijdag   
 

Zaterdag         04 april       19.30 uur          Erick Mickers en Anny Rutten 

    Paaszaterdag 
 

Zondag            05 april      10.00 uur          Marjo Noy, Sylvia Scholten en Miran van Eijk  

    Pasen 
 

Zondag            12 april      10.00 uur          Mechteld Mickers en Dori Delemarre  
 

Zondag            19 april      10.00 uur          Erick Mickers en Riki Schellekens 
    Gastsprekers; Monique Driessen en Tijmen van Loenen 
 

Zondag            26 april      10.00 uur          Jeanne en Johan van der Leest 
 

Zondag            03 mei       10.00 uur          Ineke en Guus Schlatmann 

 



 

ZATERDAG 28 MAART:  

'Verlichtingsdag'   

een eigentijds alternatief om opnieuw  

te ontdekken wat Pasen voor jou kan betekenen.  

In de kapelpost van maart is uitgebreide informatie terug te lezen. 

 

ZONDAG 29 MAART Palmpasen 

Vandaag sluiten we de Vastenperiode af en stappen we de Goede Week in. 

Deze week, al begint hij vandaag met jubelzang, belooft niet veel goeds. 

Omkoperij, verraad en angst voor eigen leven komen allemaal voorbij. Een eeuwenoud verhaal wordt deze week 

opnieuw verteld. Het verhaal van de mens die trouw was ten einde toe, die daarom het lijden niet uit de weg ging, 

die zijn dood aanvaardde en in die overgave het leven vond, voorgoed. 

Wij nodigen u van harte uit om met ons mee te gaan, deze week in, op weg naar Pasen 

 
DONDERDAG 2 APRIL Witte Donderdag 

Witte Donderdag, symbool van “Erf-Liefde” 

Een avond, anders dan alle andere avonden. 

En waarom? Omdat deze avond ons herinnert aan de liefde die Jezus 

ons nalaat. 

Met elkaar gaan we aan tafel, delen brood en druivensap, 

als teken van zijn “Erf-liefde”. Raar dat dat woord nog niet bestaat, 

toch? 

 

VRIJDAG 3 APRIL Goede Vrijdag 

We staan stil bij het lijdensverhaal van Jezus. Hij gaat zijn weg door alle pijn. Hij ondergaat valse beschuldigingen 

en zelfs zijn beste vriend Petrus zal hem verloochenen. Hij voelt eenzaamheid, wordt vastgespijkerd aan het kruis 

en sterft. 

In ons leven gaat niet alles zoals we zelf willen. We zijn allemaal mensen met onze eigen onvolmaaktheden en 

beperkingen. We zijn niet perfect en dat doet pijn. Jezus zegt dan tegen de wenende vrouwen: ‘Heb geen 

medelijden met mij, huil om jezelf. Kijk in je binnenste.’ 

Kan de blik op Jezus ons bemoedigen om ons te verzoenen met ons eigen kruis en onze eigen pijn? Kan dit ons 

hart verruimen en zacht en mild maken? U bent allen van harte uitgenodigd om ons hierop te bezinnen. 

 

ZATERDAG 4 APRIL Paaszaterdag  

Paaswake; een viering van hoop en vertrouwen, 

van licht en uitzien naar een nieuwe horizon. 

Opnieuw mens worden en ten volle leven. 

Jezus gaat met ons mee.  

 
EERSTE PAASDAG 5 APRIL  

Je kijkt in een donker graf. De steen ligt zwaar en onverzettelijk voor de opening. Alles lijkt afgesloten. Hopeloos. 

Herkenbaar misschien – momenten waarop het donker dichtbij komt en je het licht niet ziet. 

Pasen begint precies daar. In het graf dat leeg blijkt te zijn. Waar wij geen uitweg zien, opent God een toekomst. 

Waar het einde lijkt, begint nieuw leven. 

Dat vieren we tijdens deze dienst: het vertrouwen dat sterker is dan twijfel, het geloof dat durft te hopen – ook 

zonder bewijs. 

 



ZONDAG 12 APRIL 

Geloven dat is als een sprong in het duister. Niet zien en toch geloven horen we vandaag in het evangelie. Thomas 
heeft er grote moeite mee.  
In mensen geloven is al een hele grote opgave, maar het is nog veel moeilijker als het gaat om geloven in God, en 

geloven in Jezus Christus. Hier is het echt: niet zien en toch geloven. We denken daar vandaag in de viering over 
na. Het Terlinde koor zingt en we vinden het fijn als u met ons mee komt doen. 
 

ZONDAG 19 APRIL. VIERING MET SPECIALE AANDACHT VOOR QUIET 

Thema: Je geeft niets aan de armen; Je deelt iets met hen.(Dalai Lama 14e,  Tibetaans 
Boeddhistisch leider) 
In deze viering doorbreken we de stilte rondom armoede. 
We vertellen erover. 
We willen ons verbinden met Quiet, een beweging die met en voor mensen in armoede willen 

werken aan vertrouwen, die de armoede wil verzachten en de mens 
wil versterken. 
In het licht van de liefde, kan het niet anders dat armoede plaats 
maakt voor rechtvaardigheid. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
ZONDAG 26 APRIL       

Weten met je hart 

Catharina Visser schreef een boek over troost, ze vertelde in een interview: ‘ik wil de mensen troosten in hun 

eenzaamheid. Ik ga daarbij op jacht naar de tweede werkelijkheid, naar het raadsel van de eenzaamheid’. Haar 

boek heet ‘Weten met de hart’ In deze viering luisteren we naar een aantal gedichten van haar, die op muziek 

gezet zijn door Tom Löwenthal. 

 
ZONDAG 03 MEI        
…de ander die ik zou willen zijn? 

We komen altijd samen in onze kapel om te vieren. We zingen en bidden er ons verlangen naar vrede en 

rechtvaardigheid, als een droom die eens zal uitkomen…  Een goddelijke droom, met Jezus als centraal baken. In 

de slotgedachte ‘Rust’ van de viering op 8 maart door Jeanne en Johan stond het prachtig verwoord in die 

allerlaatste zin:  

“…het is het verlangen van de mens een God te vinden die de dorst lest”. 

Zo’n poëtische zin, zo eenvoudig gezegd en met zo’n diepgang! 

En toch…, op deze zondag wordt het niet ‘het leven vieren en uitzien naar een andere wereld’, want het 

geheimzinnige evangelie van vandaag spoort aan om dit verhaal tot je te laten komen in stil overdenken. Want 

God vinden lijkt toch inniger en intenser dan dromen en verlangen alleen!  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

UITNODIGING 20 APRIL, JAARVERGADERING 

 

BESTE BELANGSTELLENDE,  

graag nodigen wij u uit voor de jaarvergadering van de Kapelgemeenschap, 

op maandagavond 20 april in de Tuinkamer. 
 

Tijdens deze jaarvergadering geven wij een overzicht van de activiteiten in 2025. Als bestuur willen wij samen met 

u terugkijken naar het afgelopen jaar. Wat heeft ons geïnspireerd, wat hebben we gemist en waar kijken we naar 

uit.  
 

Agenda: 19.30 – 20.15 uur de jaarvergadering 

• Opening 

• Mededelingen 

• De koren aan het woord 

• De werkgroepen aan het woord 

• Het bestuur aan het woord 

• De penningmeester en de kascommissie 

• Rondvraag  
 

Pauze voor koffie: 20.15 – 20.30 uur 
 

Onderwerpen na de pauze 20.30 – 21.30 uur 

• Petra Knibbe zal ons vertellen over de internationale Emmaüs beweging. 

• De stand van zaken m.b.t. de verkoop van de kapel. 

• Informeel napraten onder het genot van een drankje. 
 

Wij hopen door deze jaarvergadering elkaar te kunnen inspireren  

om als Kapelgemeenschap het leven volop te kunnen blijven vieren. 

 

Dus:  

Voel je welkom op 20 april om 19.30 uur in de Tuinkamer van de Kruisherenkapel. De koffie staat klaar! 

                                                                                         Namens het bestuur, Johan v.d. Leest, voorzitter. 

 

 

 

“DE POPPENSPELER VAN WARSCHAU”, EEN AANRADER!  
 KOM JE OOK? 
  

Op maandagsvond 4 mei, na de Dodenherdenking, zal “Trio Wilde Eend” “De Poppenspeler van Warschau” in onze 
kapel tot leven roepen. 
Wat een geschenk! 

Ik heb deze voorstelling meerdere keren gezien en gehoord en ben elke keer opnieuw weer diep geraakt. 
Geraakt door de prachtige muziek (klarinet, viool en accordeon), het aangrijpende verhaal, de combinatie verhaal, 
muziek, spel, de beelden, het enthousiasme en het spel van de spelers, de eenvoud en kracht, de boodschap… 

Ik vind het een prachtige voorstelling en ben ontzettend blij dat juist deze voorstelling hier in onze kapel 
uitgevoerd gaat worden. 
Laat je verrassen, laat je raken! Kom! 

Wees welkom! 
De kapel is vanaf 20.15 uur open! 
 

                                               Hartelijke groet, en wie weet, tot 4 mei! Annie Rutten 
 
 
 
 
 
 
 



DONDERDAG 4 MEI na de dodenherdenking speelt in onze kapel: 

 

DE POPPENSPELER VAN WARSCHAU 

door Trio Wilde Eend met 

Gottfrid van Eck, vertelling & klarinetten 

Jiska ter Bals, viool en Juul Beerda, accordeon 

 

In de Kruisherenkapel  

Onze Lieve Vrouwenplein 44, Uden 

 

Datum: 4 mei 2026   

Aanvang: 20.45 uur  

(in aansluiting op de dodenherdenking, kapel open 20.15 uur) 

 

Een muzikale vertelvoorstelling  

voor jong en oud 

over moed en overlevingskunst 

  

 

Valt er ooit iets te leren van een oorlog? 

Hoe blijf je overeind als je er middenin zit? 

Welke keuzes kan je dan nog maken? 

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog probeert de Joodse tiener Mika Hernsteyn te overleven 

in het getto van Warschau.  

In een oude jas van opa vindt hij enkele handpoppen. Hij ontdekt zijn verborgen talent. 

Met zijn poppenspel biedt Mika niet alleen plezier en afleiding, maar ook troost en hoop. 

  

Aangrijpend en ontroerend 

De Poppenspeler van Warschau is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Het 

is een aangrijpende voorstelling over levens van vriend en vijand die zich met 

elkaar verweven. Door hun beider ogen bezien we de oorlog en de nasleep 

daarvan. Ontroerende Oost-Europese klezmer-melodieën en improvisaties geven 

deze vertelling nog meer kleur.  

 

Toegang: een bijdrage in de kosten van € 10,= 

Jongeren tot 18 jaar gratis 

Betalingsmogelijkheden: contant of met QR-code. 

Einde voorstelling: ± 22.00 uur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pknruurlobarchem.nl/wp-content/uploads/2025/12/Poppenspeler-van-Warschau-persfoto-1.jpg


GAAT U MEE EEN INSPIREREND DAGJE UIT ? 

Op 23 mei zijn we als Kapelgemeenschap ter Linde van harte welkom  

in de Slangenburgse Kerk in Doetinchem, een kleine kerk aan de rand van het bos.  

Daar ontdekken we de meditatieve werking van het labyrint  

en gaan we tijdens een wandeling in de prachtige omgeving van het landgoed Slangenburg 

op zoek naar symbolen uit de natuur.  

Na de lunch brengen we de gevonden symbolen bijeen 

om met elkaar het leven te vieren in de Slangenburgse kerk.  

Het wordt een mooie dag van ontmoeting, verdieping en bezinning.  

 

 

SPOORZOEKEN IN SLANGENBURG 

 

Zaterdag 23 mei 9.00 – 17.00 uur 

Slangenburgse kerk 

Ijzevoordseweg 35  

7004 HX Doetinchem 

www.spoorzoekensalngenburg.nl  

 

Programma: 

 

   09.00 uur Vertrek uit Uden (met eigen vervoer of als medereiziger) 

   10.15 uur  Ontvangst in Doetinchem met koffie en vlaai 

   10.30 uur Uitleg over het labyrint door ds. Helma van Loon-Kuiper 

   11.00 uur  Meditatieve wandeling door de natuur en het labyrint  

± 12.45 uur  Lunchbuffet en pauze 

   14.00 uur Meditatieve viering met symbolen, muziek en inspirerende teksten 

± 15.00 uur  Gezamenlijke afsluiting  

   15.30 uur  Vertrek uit Doetinchem 

± 16.45 uur  Verwachte aankomst in Uden 

 

Wilt u graag mee, dan kunt zich opgeven via info@kapelgemeenschap.nl , met vermelding van:  

• Naam 

• Adres  

• Emailadres 

• Telefoonnummer 

• Eigen vervoer / wil graag met iemand meerijden 

• Dieetwensen 

 

Kosten van deelname:  

• Een vrijwillige donatie t.b.v. Kapelgemeenschap ter Linde 

IBAN: NL89 RABO 0373.403.445 t.n.v. Stichting Kapelgemeenschap 

• Vervoerskosten in overleg met de bestuurder 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

http://www.spoorzoekensalngenburg.nl/
mailto:info@kapelgemeenschap.nl


GEDICHT  

 
ochtendlicht 

 
een lichte streling 

als een  
vluchtige kus 

 

het ochtendlicht 
nog jong 

raakt me aan 

 
fluistert zacht 

kom 

kom 
 

ontwaak 
sta op 

 

en dans 
dans  

het leven  

 
    met mij 

 

                                                                                                                           Mine Stemkens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE VOLGENDE KAPELPOST KOMT UIT OP 1 MEI 
GRAAG KOPIJ INLEVEREN TOT EN MET ZONDAG 26 APRIL 

 
Kapelpost is een uitgave van de Stichting Kapelgemeenschap Ter Linde 

Administratie: Rooijsestraat 27, 5401 AT Uden, Tel. 06-40966338, email: info@kapelgemeenschap.nl 

Intenties: schriftelijk opgeven bij de kosters of via emailadres: info@kapelgemeenschap.nl 

Bank: NL89 RABO 0373.403.445 t.n.v. Kapelgemeenschap Ter Linde Uden 

Kapelteam: tel. 06-4096 6338  

Kruisherenkapel: Lieve Vrouwenplein 44, 5401 AS Uden 

Website: www.kapelgemeenschap.nl 

Redactie Website en KAPELPOST: info@kapelgemeenschap.nl  
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