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JANUARI 2026 

 

BESTE MENSEN, 

Natuurlijk begint deze kapelpost met de beste wensen voor iedereen! 

Dat we in 2026 mogen blijven vieren en een inspiratiebron zijn voor elkaar om het goede te blijven zien in de  

mensen om ons heen. Dat wensen wij iedereen van harte toe! 

De afgelopen maand hebben we mogen genieten van prachtige vieringen rondom de advent en Kerstmis.  

Wat was het fijn om de verschillen soorten vieringen bij te wonen en te zien hoe iedereen er aan mee 

geholpen heeft om er feestelijke vieringen van te maken. Het gaf echt een gevoel van verbondenheid. 
Ook de kerstlunch en concert van Mistral heeft daaraan bijgedragen.  

We kunnen echt wel vaststellen dat we met elkaar een echte gemeenschap vormen. 

In koude wintermaanden is het extra fijn om elkaar in de warmte van de kapel te ontmoeten en samen te zijn  

rondom vieringen en bij de koffie en thee erna. We kijken in deze kapelpost vooruit naar wat er komen gaat. 

 

VIERINGEN VAN JANUARI 
  

Zondag           04 jan.       10.00 uur           Ton Nagel en Guus Schlatmann 

 

Zondag           11 jan.       10.00 uur           Johan van der Leest 

 

Zondag           18 jan.       10.00 uur           Mechteld Mickers en Jeannine van Dalsum 

 

Zondag           25 jan.       10.00 uur           Henk Trimbach 

 

Zondag           01 febr.     10.00 uur           Mieke Dik en Marjo Noy 

 

ZONDAG 04 JANUARI, FEEST VAN DRIE KONINGEN 

“Zoveel dromen nog te dromen…” 

Vandaag vertelt Mattheus het verhaal van de Drie Koningen, de ster van Bethlehem… Het gaat over de 

zoektocht naar het pasgeboren kind. Mattheus heeft het over magiërs, niet over Koningen. Een magiër is 

iemand die dromen waar kan maken, iemand die de werkelijkheid kan manipuleren. Misschien dat die 

zoektocht en die vondst, hun eigen levensweg voorgoed veranderd had! Want toen de magiërs gevonden 

hadden wat ze zochten deelden ze hun rijkdommen en gingen een andere weg op, weg van het onheil, 

gedirigeerd door hun dromen.  

 



Ook Jesaja wordt vandaag aangehaald. Hij zei zo’n  3000 jaar geleden: ‘Sta op en schitter’, wees begeesterd, 

het is nu tijd om blinkende dromen waar te maken. Een oproep vandaag na de kerstperiode om nieuw te 

beginnen, dromen waar te maken! Magisch… 

En er zijn nog zoveel dromen. 

 

ZONDAG 11 JANUARI 

Je zou het vandaag een derde kerstviering kunnen noemen. We hebben 25 december gevierd, dat was de 

eerste viering van het kerstgebeuren. We hebben Driekoningen gevierd, of de openbaring des Heren zoals 

het tegenwoordig officieel heet. Ook dat is het vieren van het kerstmysterie. Vandaag vieren we de doop van 

Jezus en dat is ook een openbaring van God, nu is niet een pasgeboren kind het middelpunt maar een 

volwassen man die aan zijn levenstaak begint. Eerst hadden we engelen aan de hemel, toen een ster en nu 

klinkt er een stem uit de hemel. Ook hier openbaart God iets van zichzelf. Hier zie je nog beter wat Gods 

bedoelingen waren met het kind Jezus en niet alleen met hem maar ook met ieder die in hem gelooft. Daar 

willen we in deze viering even over nadenken. 

 

ZONDAG 18 JANUARI 

Jezus wordt bekendgemaakt als dienaar Gods. Jezus wordt in eerste instantie niet herkend door Johannes de 

Doper, Hij was helemaal geen koning in de zin van machthebber, maar hij was Koning als dienaar, hij stelde 

zichzelf dienstbaar op naar mensen waar niemand naar omkeek. Hij verrichtte tekens waardoor mensen 

vertrouwen in hem kregen en hem daardoor op een voetstuk plaatsten. In deze viering zien we wat Jezus 

voor ons kan betekenen.  
 

ZONDAG 25 JANUARI 

'Licht doet leven' is het thema van deze viering met een meditatief karakter.  

Hoe donker en zwaar het er ook aan toe kan gaan, hoeveel ellende er ook is in onze wereld, sinds de komst 

van Jezus kunnen wij niet meer staande houden dat die donkerte het laatste woord heeft. 

Met teksten, muziek en in momenten van stilte zijn we op deze zondag bij elkaar.   
 

ZONDAG 01 FEBRUARI 

De Bergrede een fundament. 

We ervaren allemaal veel onrust in de wereld. We zien veel verdriet en pijn. We gaan een andere tijd 

tegemoet. 

Hoe gaan wij hiermee om? Voelen wij nog grond onder onze voeten? Hebben we nog ergens houvast?  

Wat zegt Jezus ons hierover? 

Deze zondag lezen we dat Jezus de berg opgaat. Hij houdt zijn Bergrede. 

Hij kijkt ons aan, ziet ons mensen staan. Kan Hij ons moed inspreken, houvast geven? 

Hierover gaan we ons bezinnen, zingen en bidden. U bent van harte uitgenodigd.  

 

 

UITNODIGING 
Op zondag 4 januari 2026 willen wij graag met de 

Kapelgemeenschap op een nieuwjaarsreceptie bij elkaar komen om 

het afgelopen jaar te bespreken en om vooruit te kijken naar het 

nieuwe jaar. Dat zal aansluitend aan de viering van 10.00 uur 

plaatsvinden en daarvoor nodigen wij iedere belangstellende uit. 

Er zal door het kapelteam gezorgd worden voor koffie, thee, een 

drankje en iets lekkers daarbij. 

Voorzitter en Penningmeester zullen namens het bestuur een 

woordje doen, en we zullen samen het glas heffen op het nieuwe 

jaar! 

Nogmaals, u bent van harte uitgenodigd!  

 



OVER DE KERSTACTIE, een brief van Christien 

Beste leden van de Kapelgemeenschap Ter Linde, 

Even een terugblik op de Kerstactie die door de Kapelgemeenschap is geïnitieerd, t.b.v. het 

Trainingscentrum voor organische landbouw (one acre farming), van de Watoto Foundation 

(grondlegger Noud van Hout) - die kansarme straatkinderen in Arusha (Tanzania) ook de kans wil 

geven op een toekomst als ‘organic farmer’. 
 

Ergens in de zomer van 2025 heeft Erick Mickers mij, namens het bestuur van de kapelgemeenschap, 

benaderd met de uitnodiging om de Kerstactie van de Kapelgemeenschap in het teken te zetten van de 

Watoto Foundation en hun plannen, om de jongeren ook de kans te geven om boer te worden op een klein 

boerderijtje dat organisch bewerkt zou worden.  

De ervaringen met het opleiden van deze jongens tot dan toe - in een ander deel van 

het land - sloot voor de jongens niet goed aan. De bodemvruchtbaarheid en de omstandigheden 

waaronder gewerkt moest worden, waren behoorlijk anders dan in de Arusha regio. Vandaar het 

initiatief om zelf zo’n trainingscentrum op te zetten. De jongens opleiden in hun eigen omgeving 

heeft ook tal van bijkomende voordelen, o.a. meer voedselzekerheid en werkgelegenheid in de 

eigen regio. 

Ik was erg blij met de uitnodiging van Erick, want er is veel geld nodig om zo’n opleidingscentrum 

goed van de grond te krijgen. 
 

Het resultaat van de gevoerde actie mag er zijn! 

In de weken van de advent, is met veel enthousiasme de donatie-actie bij de Kapelgemeenschap 

vormgegeven op verschillende manieren. Ikzelf deed dat met de verkoop van artikelen uit Tanzania; 

Erick heeft erg zijn best gedaan om de donateurs te stimuleren ook op andere manieren te doneren. 

En ikzelf heb ook andere ‘markten’ aangeboord – de abdij van Berne en hun boekwinkel en de 

Petrusparochie. 
 

Met vereende krachten hebben we het mooie resultaat bereikt van op dit moment € 2041,70. Dat 

betekent dat in ieder geval een jongen voor dit bedrag deel kan gaan nemen aan de opleiding om 

boer te worden. Deze deelnemer leert het werk goed uit te voeren en zal daardoor ook voldoende 

winst maken, die hij grotendeels zelf mag houden. Na twee jaar – na afronding van de opleiding – is 

hij financieel en qua vaardigheden in staat een eigen bedrijfje te starten in de eigen omgeving.  

De “opleidingsplek” in het trainingscentrum gaat dan naar een andere jongen. 
 

De bijeengebrachte € 2041,70 is voor iets meer dan de helft door de Kapelgemeenschap 

bijeengebracht, in de 4 weken van aandacht hiervoor. De abdij van Berne en de Petrusparochie 

hebben ieder iets minder dan een kwart van het bedrag bijeengebracht; op beide plaatsen heb ik één 

keer gestaan met een kraam, en in de Boekwinkel van de abdij heeft de hele advent een mand 

gestaan met wat kleine dingen en een QR code en “spaarpot”. Toch heeft dat in die weken € 230,00 

opgebracht en de kraam bij het koffiedrinken ruim € 200,-. De Petrusparochie met een keer een 

kraam bij het koffiedrinken - maar erg veel mensen die daar naartoe kwamen - een kleine € 400,- 

Ik heb de Watoto Foundation nog niet op de hoogte gebracht van het resultaat, want er zijn ook QR 

betalingen voor de Watoto Foundation op de rekening van de Kapelgemeenschap terechtgekomen, 

die op het eind van de maandrekening eruit gehaald worden, en bij dit resultaat gevoegd. 

Ik ben erg dankbaar dat het zo goed is gegaan – en ik denk dat Andrea Modest (de nieuwe directeur) 

ook heel erg blij zal zijn! Ik zal jullie zijn reactie beslist laten weten.. 

Heel veel dank voor iedere gift, 

                                                                                            Christien van de Ven (namens de Watoto Foundation) 

 

 

Nagekomen bericht van onze penningmeester. Via de qr-code is er € 315,- binnen gekomen.  

 

 

 

 

 

 



KERSTLUNCH met concert door Mistral 

 

Zondagmiddag 14 december vond de kerstlunch die 

Mistral geïnitieerd had plaats.  

De kapel was daarvoor feestelijk ingericht en men 

genoot van de lekkere koffie, thee en al wat ter tafel 

kwam. Tussendoor zorgde Mistral voor mooie muziek 

en prachtige kerstverhalen. 

Kerst is een tijd van samenzijn, warmte en gezelligheid.  

Dit is geen vanzelfsprekendheid en door een middag 

te organiseren voor mensen die wel een steuntje 

konden gebruiken in deze maand, werd het voor een 

aantal gasten toch een fijne tijd. 

 

 

GEDICHT 

 

WINTERSTILTE 

De grond is wit, de nevel wit, 

De wolken, waar nog sneeuw in zit, 

Zijn wit, dat zacht vergrijzelt. 

Het fijngetakt geboomte zit 

Met witten rijp beijzeld. 

De boom houdt zich behoedzaam stil, 

Dat niet het minste takgetril 

't Kristallen kunstwerk breke, 

De klank zelfs van mijn schreden wil 

Zich in de sneeuw versteken. 

De grond is wit, de nevel wit, 

Wat zwijgend tooverland is dit? 

Wat hemel loop ik onder? 

Ik vouw de handen en aanbid 

Dit grootsche, stille wonder. 

Jacqueline E. van der Waals 

1868-1922 

 
 
 
 
 
 
 

DE VOLGENDE KAPELPOST KOMT UIT OP 30 JANUARI 

GRAAG KOPIJ INLEVEREN TOT EN MET ZONDAG 25 JANUARI 

 

Kapelpost is een uitgave van de Stichting Kapelgemeenschap Ter Linde 

Administratie: Rooijsestraat 27, 5401 AT Uden, Tel. 06-40966338, email: info@kapelgemeenschap.nl 
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