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DECEMBER 2025 

 
BESTE MENSEN, 

We zitten alweer in de laatste maand van het jaar. Een maand van verwachten en van uitzien naar…. 

Misschien kijkt u wel uit naar het komende jaar omdat er dan iets speciaals gaat gebeuren of gaat u een verre 

reis maken. Maar natuurlijk kijken we in de kapel vooral uit naar het feest van Kerstmis. Dat doen we met de 

vieringen die ieder een eigen karakter hebben op weg naar Kerstmis.  

Zo zijn er de tweede en derde adventszondag vieringen die ons op hun eigen manier voorbereiden op de 

komst van Jezus. De vierde adventszondag is er weer een die een Samenviering mag heten. In, wat al bijna 

traditie is, wordt deze viering samen met de Samen-op-Wegkerk georganiseerd. Speciale gasten zijn de 

mensen met een verstandelijke handicap die dan eigenlijk al hun  Kerstviering hebben. Dit jaar wordt de 

viering muzikaal opgeluisterd door het Koor Zonder Noten. Speciaal voor deze viering zorgen zij dat er 

Kerstliederen in hun repertoire zitten. Erg warm aanbevolen om deze viering mee te komen vieren en mee te 

maken. Het belooft weer een mooi feest te worden! 

In de agenda kunt u vinden wanneer en hoe laat de vieringen rondom Kerstmis zijn. Let op de tijden van de 

vieringen in de middag en avond, de zondagsvieringen zijn gewoon om 10.00 uur. 

Verder willen we ook graag uw aandacht nog even vestigen op de Kerstactie. Meer informatie staat verderop 

in de kapelpost. 

Ook onze eigen financiële situatie vraagt uw aandacht. Net zoals in de kapelpost van november vindt u 

hierover wat uitleg in deze kapelpost. 

Er is een bijbelcursus geweest, Annie Rutten doet daarover verslag en er komt een vervolgcursus, ook 

daarover verder op in de kapelpost informatie. 

Rest ons nog u een hele mooie maand december te wensen, een Zalig Kerstfeest en alvast een mooie 

jaarwisseling met heel veel goeds voor 2026! 

                                                                                          De redactie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



VIERINGEN VAN DECEMBER 
  

Zondag           07 dec.      10.00 uur           Annemie Langius en Henk Trimbach 

   Tweede zondag van de Advent 
 

Zondag           14 dec.      10.00 uur           Johan van der Leest 

    Derde zondag van de Advent 

 

Zondag           21 dec.      10.00 uur           Erick Mickers en Ds. Edo Laseur 

     Vierde zondag van de Advent - Samenviering 

 

Woensdag     24 dec.      16.00 uur           Janneke van der Leest en Lenneke van Dalsum 

      Kerstavond – kinderviering 

 

Woensdag     24 dec.      19.30 uur           Erick Mickers en Henk Trimbach 

      Kerstavond – Mistralviering 

   

Donderdag    25 dec.       10.00 uur          Jeanne van Boxtel en Jeanne van der Leest 

     Eerste Kerstdag 
 

Vrijdag 26 dec.                                             Geen viering in de kapel 

       Tweede Kerstdag 

 

Zondag 28 dec.                 10.00 uur           Henk Trimbach 

 

Donderdag 1 januari                                   Geen viering in de kapel 

        Nieuwjaarsdag 

Zondag  4 januari              10.00 uur         Guus Schlatmann en Ton Nagel  
 

ZONDAG 07 DECEMBER tweede zondag van de Advent 

‘Uit de stronk van Isaï schiet een telg op; de geest van de Heer zal op hem rusten: een geest van wijsheid en 

inzicht.' Woorden van hoop, vol vertrouwen in wat komen gaat. Woorden die Jesaja schrijft en die we lezen op 

deze tweede zondag van de Advent.  

 

ZONDAG 14 DEC  

Dromen van het licht, dat doen wij als we naar Kerstmis kijken. Maar van welk licht dromen wij dan? 

In deze viering richten wij ons op die vraag en kijken we hoe de volgelingen van Jezus daar naar keken. 

 

ZONDAG 21 DECEMBER 

Feest van binnen 

We vieren samen met de Samen-op-Weg-kerk en in 

samenwerking met  Kans-Plus, het belangennetwerk voor 

mensen met een verstandelijke beperking. Ook dit jaar 

weer een bijzondere viering met bijzondere mensen. 

Het Koor Zonder Noten komt, net als vorig jaar, zingen in 

deze viering 

 

In de Advent, de tijd naar Kerstmis, zien we alsmaar meer lichtjes om ons heen.  Lichtjes aan de huizen, 

lichtjes in de bomen, lichtjes voor de ramen. Mensen bereiden zich voor op een groot feest. Het lijkt wel of de 

mensen wachten op iets. Iets wat heel bijzonder is, een feest waar de hele wereld op wacht. Iets dat licht 

brengt in het leven van mensen. 

Overal zie je aan de buitenkant dat het feest wordt, maar hoe zorg je ervoor dat je een feestgevoel van 

binnen krijgt? Wanneer voel je dat er een feest is in jou?  
 



WOENSDAG 24 DECEMBER, KINDERVIERING 16.00 uur  
Schaapje Sammie ligt samen met de andere schapen 

heerlijk te slapen. De herders waken over hen.  

Ineens is er fel licht. Sammie schrikt wakker. 

Hij ziet engelen bij de herders staan. Ze vertellen over een 

koning die geboren is. De herders gaan Hem meteen 

zoeken. Sammie wil het kindje ook wel zien en huppelt 

stiekem achter de herders aan. Maar dan glijdt hij uit en 

bezeert zijn pootje. Nu kan hij de koning niet zien… en niemand weet waar Sammie is. 

Wil jij ook graag samen met ons ontdekken of Sammie de koning toch nog gaat vinden? Kom dan woensdag 

24 december om 16:00 uur naar de Kinderkerstviering in de Kapel. Neem je allerliefste knuffel mee en een 

kussen om op te zitten. En uiteraard mogen papa en mama, opa en oma en broers en zussen ook komen 

luisteren naar dit mooie Kerstverhaal. 

                                                                                                        Lenneke en Janneke 

 

WOENSDAG 24 DECEMBER,  KERSTVIERING MET MISTRAL 19.30 uur 

Kerst- een statement van vrede 

Elk jaar mogen we opnieuw luisteren naar dat vertrouwde verhaal,  

hoe God een weg vindt in eenvoudige mensen, in een kindje, Immanuël genoemd, God-met-ons. 

Een verhaal dat vertelt over liefde die in elk mensenkind wordt geboren. 

Machteloos, kwetsbaar, in alle eenvoud. 

Op weg naar vrede, naar licht, naar vreugde en vriendschap voor heel de mensheid. 

Wat een vreugdevolle boodschap is dat? 

Wát een statement is dat? 

 

DONDERDAG 25 DECEMBER, EERSTE KERSTDAG 

" er licht een kind in de kribbe" 

We lezen vandaag uit het 1e hoofdstuk van het Johannesevangelie. We vieren dat het licht in de wereld komt. 

Gaan we het ook aannemen? 

Als er toch één moment is in je leven waarop we het aan kunnen nemen,  misschien wel aan móeten nemen,  

dan is dat toch bij de geboorte van een mensenkind! 

U bent van harte welkom om dit mee te beleven. 

 

ZONDAG 28 DECEMBER 

Wie fantaseert zich niet zo af en toe, 

met jou erbij of zonder jou, 

een nieuw en vlekkeloos begin: 

De aarde schoon, 

de mensen vrij, 

de bom voorgoed gedemonteerd? 
 

'Dromen over toekomst' is het thema van de meditatieve viering (dichtbij een nieuw jaar). Met woorden, 

liederen en in stilte mijmeren we over de toekomst. 
 

ZONDAG 04 JANUARI, FEEST VAN DRIE KONINGEN 

“Zoveel dromen nog te dromen…” 

Vandaag vertelt Mattheus het verhaal van de Drie Koningen, de ster van Bethlehem… Het gaat over de 

zoektocht naar het pasgeboren kind. Mattheus heeft het over magiërs, niet over Koningen. Een magiër is 

iemand die dromen waar kan maken, iemand die de werkelijkheid kan manipuleren. Misschien dat die 

zoektocht en die vondst, hun eigen levensweg voorgoed veranderd had! Want toen de magiërs gevonden 



hadden wat ze zochten deelden ze hun rijkdommen en gingen een andere weg op, weg van het onheil, 

gedirigeerd door hun dromen.  

Ook Jesaja wordt vandaag aangehaald. Hij zei zo’n  3000 jaar geleden: ‘Sta op en schitter’, wees begeesterd, 

het is nu tijd om blinkende dromen waar te maken. Een oproep vandaag na de kerstperiode om nieuw te 

beginnen, dromen waar te maken! Magisch… 

En er zijn nog zoveel dromen. 

 

ADVENTSACTIE 

GEEF STRAATKINDEREN UIT TANZANIA DE KANS 

HUN EIGEN TOEKOMST OP TE BOUWEN. 
Kerstactie van 2025 is bestemd 

voor de Watoto Foundation en het One Acre Project. 

Voor een korte impressie klik hier: https://youtu.be/FxJ4RJc1xic. 
 

Straatkinderen krijgen de kans om voor zichzelf een stuk land te bebouwen, waar zij met een gezin van vijf 

mensen van kunnen leven. Het gaat daarbij om een stuk land van ca. 4000 m2 , ‘one acre’.  

Daarvoor krijgen ze eerst een praktijkscholing aangeboden. Studenten die echt geïnteresseerd zijn in tuinbouw en 

vee houden, kunnen kennis en praktijkervaring opdoen met het concept van eco-organisch boeren. Ze leren om hun 

stuk land te bewerken en te zorgen voor bodem, water, planten en dieren – op een gezonde en veilige manier. 

Hierdoor wordt ook de gezondheid bevorderd door het eten van groenten en landbouwproducten die vrij zijn van 

chemicaliën. “Het is een grote investering en we hebben de hulp van onze vrienden bij de Watoto Foundation nodig 

om deze droom, die al jarenlang leeft, te realiseren”, aldus Noud van Hout en Andrea Modest. 

 

 “We zijn al geweldig van start gegaan!”  

Allereerst hebben we een nieuw logo ontworpen voor de boerderij, zodat iedereen het meteen kan herkennen. 

Daarna hebben we een stevige toegangspoort gebouwd om bezoekers welkom te heten. Ook is er een grote 

container geplaatst voor opslag, zodat gereedschap en apparatuur veilig opgeborgen kunnen worden. 

 

Een grote klus was het verplaatsen van de elektriciteitsleidingen, 

noodzakelijk om het terrein veilig en bruikbaar te maken. Vervolgens 

hebben we de grenzen van het land duidelijk gemarkeerd, zodat iedereen 

kan zien waar de boerderij begint en eindigt. Ook zijn we begonnen met het 

verwijderen van struiken en het rooien van enkele bomen, zodat de grond 

open en klaar is om ingezaaid te worden. 
 

Dit is nog maar het begin, maar stap voor stap zien we de boerderij veranderen en groeien. 

We zijn ontzettend blij met de vooruitgang en kijken ernaar uit om binnenkort de eerste gewassen te zien 

opkomen. 
 

Op een dag – en die dag komt snel – zal deze boerderij vol staan met groene planten, vers voedsel en lachende 

jonge boeren die nieuwe vaardigheden leren voor hun toekomst. Dit is nog maar het begin, maar stap voor 

stap groeit de boerderij uit tot een plek van leren, hoop en zelfredzaamheid. 
 

En u kunt daarbij helpen door uw donatie op  

NL89 RABO 0373.403.445 t.n.v. Stichting Kapelgemeenschap m.v.v. 

Kerstactie 2025 

of door artikelen te kopen die door oud-studenten van de Watoto 

Foundation zijn vervaardigd.  

De producten zijn verkrijgbaar in de Adventsperiode.  

Met de weekendvieringen staat daarvoor een speciale verkoopkraam,  

verzorgd door Christien van de Ven.  

 

Uw donatie zorgt voor een mooie toekomst van een jongere als  ‘one acre farmer’ !  

BIJBELCURSUS, EEN VERSLAG VAN EEN DEELNEEMSTER. 

https://youtu.be/FxJ4RJc1xic


JOUW BOEKENKAST LAAT MIJ JOUW LEEFWERELD ZIEN -de Bijbel als bibliotheek- 

In oktober startte in de Tuinkamer van de Kruisherenkapel de cursus “Jouw boekenkast laat 

mij jouw leefwereld zien” -de Bijbel als bibliotheek-. Gedurende 3 zaterdagochtenden 

kwamen we met een flinke groep belangstellende deelnemers samen en hielden we ons 

bezig met “De Bijbel”. En elke zaterdagochtend stond voor ons de koffie en thee klaar, met 

iets lekkers erbij! 

Tijdens de eerste bijeenkomst heeft ieder in het kort iets verteld over een verhaal uit de 

Bijbel, wat hem / haar erg aansprak en waarom. Voor mij voelde dit als een heel fijne en 

mooie kennismaking met elkaar. Alsof er een fundament werd gelegd met elkaar. 

Erick heeft met veel enthousiasme verteld over het ontstaan en de indeling van de Bijbel en 

over hoe de mensen toen leefden. Als voorbereiding op de tweede en derde bijeenkomst 

kregen we een vraag mee om enkele stukken uit de Bijbel te lezen en na te gaan, wat jou 

daarin het meest aansprak en waarom. Dit deelden we dan met elkaar en vandaaruit 

ontstonden er mooie en levendige gesprekken. Na afloop van elke ochtend kregen we van 

Erick ook nog allerlei mooi uitgewerkte stencils mee om thuis nog eens terug te lezen. Zo 

goed verzorgd! 

Ik vond het heel fijn, dat er zoveel openheid was om met elkaar in gesprek te gaan. Er werd 

met aandacht en respect geluisterd naar elkaar, er was ruimte voor humor, voor vragen. Er 

was geen ‘goed’, er was geen ‘fout’. Ik vond het bijzonder en heel waardevol om op deze 

manier met elkaar in gesprek te komen en zijn rondom de Bijbel. 

Ik zie uit naar de volgende cursus: “Samen luisteren in de stilte”, die in januari start! 

Erick, en ook Mechteld, en alle aanwezige deelnemers, dank jullie wel voor deze bijzondere 

ervaring! 

“Samen willen we bouwen, in het licht van de Gouden Zon” 

                                                                                                           Hartelijke groet, Annie Rutten 

 
 

AANKONDIGING NIEUWE CURSUS 
 

In januari begint het Leerhuis met:   

“Samen luisteren in de stilte” 

In drie bijeenkomsten laten we ons aanspreken door een Bijbels verhaal door gebruik te 

maken van een methode  

die sinds de middeleeuwen door de monniken wordt toegepast, 

de zogenaamde ‘Lectio Divina’ oftewel spirituele of goddelijke lezing.  

 

In vier stappen lopen we door het verhaal heen,  

door het te lezen, te proeven, te voelen en te luisteren in stilte .  

Door onze ervaringen te delen met elkaar,  

ontdekken we dat iedereen op zijn of haar manier  

geïnspireerd kan worden door woorden uit de Bijbel  

en een Bijbelse tekst kan lezen en verstaan.  

 

Aan de cursus kunnen maximaal 10 deelnemers per keer deelnemen.  

De cursus wordt twee keer aangeboden.  

Cursus groep 1, van 10.00-12.00u 

zaterdag 10 januari 

zaterdag 7 februari 

zaterdag 7 maart 

Cursus groep 2, van 10.00-12.00u  



zaterdag 24 januari 

zaterdag 21 februari 

zaterdag 22 maart 

 

Mocht je interesse hebben, geef je dan op vóór 4 januari via info info@kapelgemeenschap.nl  

met daarbij je naam, telefoonnummer en welke groep jouw voorkeur heeft.  

 

Er zijn geen kosten aan verbonden,  

maar een vrijwillige financiële bijdrage voor onze kapelgemeenschap is altijd welkom! 

NL89 RABO 0373.403.445 t.n.v. St. Kapelgemeenschap 

 

INFORMATIE OVER FINANCIELE POSITIE !  

 

Beste Kapelgangers,  

het bestuur vindt het belangrijk jullie te informeren over de financiële positie van onze Kapelgemeenschap. 

Een vergelijking van het saldo van onze lopende rekening op 1 oktober 2025 en het saldo 1 jaar geleden, ziet 

er als volgt uit:  

Saldo 1 oktober 2024: € 13.541,88   

Saldo 1 oktober 2025: €   8.096,21 

 

Dit betekent een aanzienlijk negatief verschil van ca € 5.500,-  

Oorzaken daarvan zijn:  

Lagere opbrengsten: 

- Inkomsten uit donaties zijn lager 

- Inkomsten uit collectes worden minder 

- Minder opbrengst van de waxinelichtjes  
 

Hogere kosten:  

- Huur voor de Kruisherenkapel is verhoogd 

- Website is vernieuwd (met overigens wel lagere vaste kosten) 

- Kosten van drukwerk is verhoogd 
 

We hebben weliswaar een constante reserve, maar deze willen wij niet zomaar aanspreken. Om de 

continuïteit van onze Kapelgemeenschap te waarborgen is het daarom van belang om zoveel mogelijk 

verzekerd te zijn van vaste inkomsten.  
 

DAAROM: 

Willen wij u dringend vragen om 

een extra donatie of 

uw automatische donaties te verhogen. 

En nieuwe donateurs zijn natuurlijk altijd welkom! 

 

NL89 RABO 0373.403.445 t.n.v. Stichting Kapelgemeenschap 

 

Een aantal van jullie doneert rechtstreeks, maar door middel van incasso innen wij ook donaties. Donatie 

aanpassingen via incasso kunnen worden doorgegeven via info@kapelgemeenschap.nl  . Wij bevestigen uiteraard 

deze wijzigingen.  

 

Dank natuurlijk voor jullie voortdurende ondersteuning de afgelopen jaren! 

Uw donatie is van levensbelang voor ons als Kapelgemeenschap ter Linde  

zodat we met elkaar het leven kunnen blijven vieren.   

 

Hans Joosten, penningmeester 

 
 

GEDICHT 

mailto:info@kapelgemeenschap.nl
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Wachten op Kerst 

het ochtendlicht komt traag op gang 

het duistert buiten nog, niets te zien 

alles zo triest, zo onaangeraakt 

alsof het hele leven staakt 

 

waar blijft het licht dat komen zal 

het duurt zo lang al en zo koud 

geen vogel zingt nog in het duister 

in de kale bomen geen gefluister 

 

de wereld wacht op nieuwe hoop 

een nieuw begin, een licht als troost 

tot Kerst lijkt het nog nachtenlang 

dit wachten op het engelenzang 

 

                                                   Rita Arends 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE VOLGENDE KAPELPOST KOMT UIT OP 2 JANUARI 2026 

GRAAG KOPIJ INLEVEREN TOT EN MET ZONDAG 28 DECEMBER! 

 

Kapelpost is een uitgave van de Stichting Kapelgemeenschap Ter Linde 

Administratie: Rooijsestraat 27, 5401 AT Uden, Tel. 06-40966338, email: info@kapelgemeenschap.nl 

Intenties: schriftelijk opgeven bij de kosters of via emailadres: info@kapelgemeenschap.nl 

Bank: NL89 RABO 0373.403.445 t.n.v. Kapelgemeenschap Ter Linde Uden 

Kapelteam: tel. 06-4096 6338  

Kruisherenkapel: Lieve Vrouwenplein 44, 5401 AS Uden 

Website: www.kapelgemeenschap.nl 

Redactie Website en KAPELPOST: info@kapelgemeenschap.nl  
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