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BESTE MENSEN, 

Na een mooie, warme zomer is alweer een nieuw seizoen begonnen. We hopen dat u van de zomer heeft  

genoten, op wat voor manier dan ook.  

De afgelopen tijd zijn er veel mooie, soms indrukwekkende meditatieve vieringen geweest. Nu beginnen we  

weer met het gewone schema. Zoals u van ons gewend bent, geven wij u alle informatie over  de vieringen 

van de zondagen in deze kapelpost. 

 

VIERINGEN VAN SEPTEMBER 
 

Zondag           31 aug.      10.00 uur           Niels van Dalsum en Mechteld Mickers 
 

Zondag           07 sept.     10.00 uur           Guus Schlatmann en Jeanne van Boxtel 

 

Zondag           14 sept.     10.00 uur           Johan van der Leest 

 

Zondag          21 sept.      10.00 uur           Erick Mickers en  

 

Zondag          28 sept.      10.00 uur           Mechteld Mickers 

 

Zondag           05 okt.       10.00 uur           Marjo Noy, Sylvia Annemie Langius 
 

ZONDAG  31 AUGUSTUS.  

In de viering van vandaag willen we stilstaan bij de warmte van ons hart voor elkaar. 

Hebben wij, in deze tijd, nog hart voor elkaar? 

In het evangelie van vandaag lezen we dat er scherp op Jezus werd gelet. 

Misschien herkennen we onszelf in het feit dat we, in het letten op de ander, vaak meer gericht zijn op 

het uitspreken van een oordeel, dan dat we op zoek zijn naar verbinding. 

Vandaag willen we in deze meditatieve viering ingaan op verhalen, die ons hart aanspreken op de 

warmte die we op kunnen brengen voor de ander, onze medemens. 

In onze directe omgeving, maar ook daarbuiten. 

 



 

 ZONDAG 7 SEPTEMBER  

“ Wie mij volgt, maar niet breekt  met zijn vader, moeder, vrouw, kinderen, broers en zussen, ja, zelfs met zijn 

eigen leven, kan mijn leerling niet zijn!¨ 

“Wie niet zijn kruis draagt en mij op mijn weg volgt, kan niet mijn leerling zijn”. 

Deze woorden voelen bijna als onbarmhartig of zelfs extremistisch aan. Toch gaan we ons met deze woorden 

van Jezus inlaten deze zondag. Op zoek naar een betekenis die ook voor ons hier en nu van belang is. 

Van harte welkom in deze viering van woord en gebed. 

 

ZONDAG  14 SEPTEMBER 
Vandaag is het zondag Kruisverheffing. 

Dagelijks worden er mensen aan een kruis genageld, zijn er mensen die worden geminacht 

en op wie wordt neergekeken. 

God laat ons opzien naar zijn gekruisigde zoon, 

Niet omdat het kruis verheerlijkt moet worden, maar om onze blik om te keren. 

 

ZONDAG  21 SEPTEMBER 

Je geld of je leven…..? 

Als het er op aan komt, en we moeten kiezen, 

dan laten we het geld snel voor wat het is en kiezen we toch voor het leven. 

En toch…, 

toch zijn veel meer mensen bezig met hun welvaart dan met hun welzijn, 

ook nu het er op aankomt, 

nu onze aarde, ons leven, ‘ons gemeenschappelijk huis’ zo bedreigd wordt.   

 

“Konden we maar met net zo veel ijver ons inzetten voor het leven, 

zoals zij die elke dag wedijveren om meer te kunnen produceren en consumeren”. 

“We kunnen nog wat van hen leren”, zegt Jezus ons. 

 

ZONDAG 28 SEPTEMBER 

In deze meditatieve viering komen de begrippen rijk en arm aan bod.  

Door middel van mooie teksten, muziek en stiltes staan we stil bij wat arm of rijk kan betekenen. 

U bent natuurlijk van harte welkom om mee te doen. 

 

ZONDAG 05 OKTOBER 

De kracht van geloven 

Geloof geeft moed als het moeilijk is, vertrouwen als je het even niet meer weet. Het hoort bij hoop, bij 

verwachting, bij trouw in het kleine. 

Geloof is de brandstof van de ziel, niet altijd heel zichtbaar, maar wel heel wezenlijk. En vaak is een beetje al 

genoeg. 

We nodigen  je uit om mee te ontdekken hoe juist die stille, vaak onzichtbare kracht ons kan inspireren en 

richting kan geven; 

Voor onszelf, voor elkaar, en zelfs voor de wereld om ons heen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEDICHT 

Ingestuurd door Henk Trimbach. 

Kun je geloven, zonder dat je bij tijd en wijle twijfelt? 

Een gedicht door een twijfelende gelovige. 

 

Bestaan 

Nochtans belijd ik 

dat ik, tegen de klippen op, 

uiteindelijk in Hem geloof. 

 

Zijn grootste en finale wapenfeit: 

Hij is er niet. 

Hij is de allesomvattende afwezigheid. 

 

Erg is dat niet. 

Ik ben er evenmin. 

 

Dat schept een band. 

In zijn voldongen vacuüm  

houdt Hij zich uit de aard der zaak 

en uit principe blind en doof. 

 

Dat is verdrietig: 

men verlangt naar Hem. 

 

Toch is Hij hier. 

Dagelijks staat hij in mij op. 

Men ziet dat niet. 

 

Ik kan er niets aan doen. 

Het is Gods rotstreek in een notendop. 

 

Joost Zwagerman (uit: Wakend over God) 
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