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                                                                                                            BESTE MENSEN, 

Deze maand vieren we Pasen. Feest van nieuw 
leven. Voor ons, als gelovigen, draait het daarbij 
om het nieuwe leven dat begon na het sterven 
en weer opstaan van Jezus.  
Voor anderen gaat het vooral om het nieuwe 
leven wat zich buiten, in de natuur, aan ons laat 
zien. 
En gelukkig mogen we daar allemaal van 
genieten door een mooie wandeling te maken, of 
door gewoon buiten een kopje koffie of thee te 
drinken. Op wat voor manier dan ook vieren we 
het feest van nieuw leven! 
Deze kapelpost staat bol van de informatie over 
de goede week. Natuurlijk vindt u  ook 
informatie over de andere activiteiten en 
vieringen, maar de week naar Pasen toe en dan 
natuurlijk het Paasfeest is toch wel  
wat deze maand het meest belangrijke is.  U bent 
natuurlijk, zoals altijd, bij alle vieringen van harte 
welkom. 

 

VIERINGEN VAN APRIL 
Zondag          06 april      10.00 uur          Jeanne van Boxtel en Henk Trimbach 
 
Zondag          13 april      10.00 uur          Henk Trimbach, Mieke Dik, Hans en Heddy Bodewes,  
  Palmzondag                                               Ineke Schlatmann 
 

Donderdag   17 april       19.30 uur          Mechteld Mickers en Niels van Dalsum  
   Witte donderdag 
 

Vrijdag           18 april        19.30 uur         Marjo Noy en Sylvia Scholten 

  Goede vrijdag 
 
Zaterdag        19 april        19.30 uur         Erick Mickers 
  Paaswake 
 
Zondag           20 april        10.00 uur         Henk Trimbach en Janny troost 

  Pasen 
 
Zondag           27 april        10.00 uur         Jeanne van Boxtel 
 

Zondag           04 mei          10.00 uur        Sylvia Scholten, Marjo Noy en Miran van Eijk 
 
 
 
 



ZONDAG 6 APRIL 
'Schrijven met vingers in het zand.' Over genade. 
Er valt je iets puurs toe, je ontvangt een geschenk uit de hemel. Genade. Sommigen noemen het puur toeval.  
Het is hoe je het ook noemt een mysterieus gebeuren.  
 

ZONDAG 13 APRIL 

BIJZONDER PASSIEVERHAAL door Kapelgemeenschap TerLinde en Kamerkoor Muzimare  
“Door de Stille Week” 

Tijdens deze viering wordt door Kapelgemeenschap TerLinde, 
Kamerkoor Muzimare én de aanwezige luisteraars een 
passieverhaal verteld in hedendaagse teksten en symbolen, 
koormuziek en samenzang.  
 

Van harte aanbevolen voor iedereen die in deze tijd van het 
jaar wil stilstaan bij het passieverhaal en voor ieder die zich wil 
bezinnen op het thema lijden en sterven, duisternis en licht. U 
bent van harte welkom om samen met ons dit verhaal te 
beleven en “Door de Stille Week” te gaan. De entree is gratis. 
Een vrijwillige bijdrage na afloop wordt bijzonder op prijs 
gesteld. 

 

Vanaf ± 9.40 uur is er voor ieder die wil gelegenheid om samen met het koor de samenzangliederen door te 
nemen, zodat u ten volle mee kunt doen. Het geheel wordt begeleid door pianist Piet Bron en staat onder 
leiding van Sophia Brink. 
 

DONDERDAG 17 APRIL Witte donderdag  
Een tijd die ons telkens weer herinnert aan het 
moment, waarop Hij samen met zijn vrienden maaltijd 
hield en daarna verraden werd door één van zijn 
vrienden. 
Zijn lijdensverhaal vieren we elk jaar en daarbij 
herinneren we ons zijn woorden, die zijn vrienden 
hoorden toen Hij hen toesprak vanaf de kant, tijdens 
hun geploeter om veel en nog meer vis te vangen. 
Hij zei: “Laat ons vissers van mensen worden en de 
rijkdom in de mens naar boven halen. Om wat kapot is 
weer te helen, wat verwond is te verzorgen en wat 
verwaarloosd is aandacht te geven. Doen jullie met me 
mee, want ik kan het niet alleen, ik heb jullie nodig om 
er werk van te maken.” En ze lieten hun netten achter 
en volgden hem. 
In deze tijd, waarin we overladen worden met de schaduwzijde van de hang naar meer en meer, vraagt het 
om lef en overtuiging dat het goed is om op te staan en Zijn woorden opnieuw inhoud te geven. Hij kon het 
niet alleen en jij en ik ook niet. 
Eens temeer een reden om samen zijn weg in te slaan. 
De weg naar vrede en gerechtigheid op weg naar Pasen. 
  
 
 
 



VRIJDAG 18 APRIL  Goede vrijdag 
Wij gaan via 15 staties de kruisweg van Jezus volgen.  
Ook wij krijgen met momenten te maken die zwaar zijn en voelen als een kruisweg. Of we kennen mensen 
die die beproeving hebben moeten doorstaan.  
Goede vrijdag leek het einde te zijn van Jezus, maar het bleek een begin. Daarom heeft deze viering de titel 
"Het vuur hoeft niet uit te gaan".  
Het kwartet zal de viering muzikaal ondersteunen. U bent van harte welkom. 
 

ZATERDAG 19 APRIL Paaswake  
Pasen, het feest van de hoop,  
van opstaan en vertrouwen dat het leven 
telkens opnieuw haar weg zal vinden. 
Laten we terug naar af gaan, 
geloven in een wonder 
en weer opnieuw beginnen, 
met de verbeelding aan de macht,  
als pelgrims van hoop, 
in de geest van Jezus. 
 
Dat wonder van Pasen willen we met elkaar vieren! 
 
ZONDAG 20 APRIL Pasen  
'Zijn boodschap is geslaagd, maar nog niet klaar.' 
Jezus heeft een begin gemaakt en maakt steeds weer in 
ons mensen een nieuw begin om mee te doen aan die 
wereld waarin we elkaar kansen geven.  
Het kan slagen, maar niet zomaar! Alleen met onze 
hulp. Alleen wanneer wij de reis die Jezus begonnen is, 
afmaken. 

 
ZONDAG 27 APRIL 

De ongelovige Tomas; over geloven en twijfelen 
In deze viering op de 1e zondag na Pasen ontmoet Tomas de opgestane Jezus nadat hij een 1e ontmoeting 
heeft mis gelopen. Nu mag ook hij  ervaren dat de Geest waait waarheen Hij wil en dat zijn Vriend niet dood is 
maar leeft! In deze viering gaan we met muziek, gebed en teksten ons verbinden met wat geloven eigenlijk is 
en of twijfel een vijand is van het geloof of dat ze juist ook een goed stel kunnen zijn samen. U bent van harte 
uitgenodigd bij deze meditatieve viering! 
 

ZONDAG 4 MEI 
Voor deze vering is nog geen informatie beschikbaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JAARVERGADERING 2024 
Op maandagavond 14 april, in de Tuinkamer, geven wij mondeling toelichting en gaan wij graag in op vragen 
naar aanleiding van het jaarverslag. 
Wij hopen door deze jaarvergadering elkaar te kunnen inspireren om als Kapelgemeenschap het leven volop 
te kunnen blijven vieren. 
 

Dus:  
Voel je welkom op 14 april om 19.30 uur in de Tuinkamer van de Kruisherenkapel.  
De koffie staat dan klaar! 
                                                                                                             Namens het bestuur, Johan v.d. Leest, voorzitter. 
 
VASTENAKTIE 
Dag Hans, (secr. van onze kapelgemeenschap, red.) 
Ik ben Olivier, kruisheer. Ik stuur u dit bericht met als bijlage een klein project voor het luistercentrum dat is 
opgericht door de Kruisheren van Congo. Dit is het tweede project dat u (in Uden) voor onze missie in de 
Democratische Republiek Congo wil financiëren. Dank u voor uw betrokkenheid bij degenen die lijden.  
Fijne vastentijd! 

                                     Olivier, osc  

Het  Couseling Centrum van Mulo werd in 
2007 opgericht in Noord-Kivu, in het oosten 
van de Democratische Republiek Congo, 
door de Kruisheren als antwoord op de 
behoefte aan een vreedzame co-ëxistentie 
met mensen die lijden aan geestelijke 
gezondheidsproblemen als gevolg van de 
herhaalde oorlogen en familieconflicten die 
al 30 jaar woeden in de regio.  
Het centrum biedt mentale gezondheidszorg 
aan mensen die lijden aan allerlei stoornissen.  
Deze zorginstelling veranderde haar naam (in 2011) in een polikliniek en heeft nu drie vestigingen, in Mulo 
(2007), Beni (2012) en Butembo (2020).  
De mensen voor wie we in deze klinieken zorgen, zijn voornamelijk vrouwen en kinderen die zijn verkracht of 
ontheemd door oorlog. Sommige van deze mensen zijn getraumatiseerd, omdat ze het bloedbad en de 
moorden met machetes hebben overleefd. Hun huizen zijn in brand gestoken, waarbij veel families al hun 
bezittingen zijn kwijtgeraakt.  
De aanhoudende oorlog vergroot de angst vanwege de onveiligheid in de regio. Ondanks de toename van 
het aantal slachtoffers in de regio, zetten de   Kruisheren hun missie voort om fondsen te werven om 
materiële en financiële hulp te bieden aan degenen die getroffen zijn door de verschrikkingen van de oorlog. 
Patiënten worden verwelkomd, er wordt naar hen geluisterd en ze worden ondersteund met medische zorg 
en de juiste psychosociaal-therapeutische ondersteuning, waaronder het voorkomen van psychische 
tekortkomingen bij de bevolking in het oosten van de DRC. Deze structuren organiseren ook 
bewustmakingscampagnes om gevallen te voorkomen, voornamelijk famillieconflicten. 
Vandaag de dag is de situatie meer dan ooit verslechterd door de oorlog van de rebellen, die opnieuw de 
wapens hebben opgenomen na de akkoorden van 23 maart (M23), die nooit zijn nageleefd door de regering 
ten opzichte van de rebellen.  Ondanks de beperkte financiële middelen en de eerste hulp van mensen van 
goede wil, blijven de Kruisheren patiënten opvangen die hulp en materiële steun nodig hebben.  



Op dit moment hebben we matrassen en dekens nodig. We hebben ook beddengoed nodig ter waarde van 
$1.840 ( amerikaanse dollars, duizend acht honderd veertig)  om de patiënten een goede nachtrust te geven 
en hen te beschermen tegen de kou en de vochtigheid van het klimaat in de regio.   
Namens de kruisheren en broeders van de Democratische Republiek Congo (DRC), 
onze dank voor uw steun aan het werk van de kruisherenmissie in de DRC. 
 

 

N° ITEM QUANTITEI
T 

EENHEIDS 
PRIJS 

 TOTAALPRIJS 

2 Matras 20 65 $ 1300$ 
3 Deken 20 27 540 
   TOTAQL 1840$ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bijgestuurde foto’s laten zien hoe het momenteel met de bedden gesteld is.  
Iedereen ziet wel dat nieuw beddengoed geen overbodige luxe is dus laten we royaal bijdragen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GEDICHT 
 
Nevel 
 

mistflarden 
trekken voorbij 
als nimfen in nevelige sluiers 
 

zwevend 
verhullen zij mijn zicht 
 

vormen lossen op 
ze zijn er en ook niet 
 

na wat lijkt  
een eeuwigheid 
van verstikkende omklemming 
 

breken zonnestralen 
 

flard na flard 
de sluiers 
 

stroomt klaarheid 
helderheid door in mijn gemoed 
                                                                           Mine Stemkens  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DE VOLGENDE KAPELPOST KOMT UIT OP 2 MEI.  
KOPIJ GRAAG INLEVEREN TOT EN MET ZONDAG 27 APRIL. 
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