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FEBRUARI 2025 

 

BESTE MENSEN, 

De tijd vliegt voorbij. Februari alweer. Kerstmis en Nieuwjaar liggen al een maand achter ons. Veel grijze dagen 

zijn geweest en we kijken reikhalzend uit naar de lente.   

Even geduld, deze maand kan nog echte kou brengen, maar ook sneeuwklokjes en krokussen. We weten het 

dus niet. Wat we wel zeker weten is dat de belofte van nieuw leven al verborgen zit in knoppen en in onze 

harten. We kijken heel voorzichtig al weer uit naar Pasen. 

Voor het zover is dus eerst februari. Ook nu weer zijn er vieringen met veel zorg voorbereid door verschillende 

mensen, de moeite waard om weer samen te komen in onze kapel! 

Verder kunt u lezen over de stiltemeditatie, een gehouden reünie en is er een uitnodiging voor de 

jaarvergadering in april. Kortom, weer genoeg om naar uit te kijken en om de nieuwsgierigheid te prikkelen. 

 

VIERINGEN  VAN FEBRUARI.  

Zondag          02 febr.      10.00 uur        Annemie Langius en Mieke Dik 

 

Zondag          09 febr.      10.00 uur        Erick Mickers 

 

Zondag          16 febr.      10.00 uur        Henk Trimbach en Hilda van de Brand 

 

Zondag          23 febr.      10.00 uur        Niels van Dalsum 

 

Zondag          02 mrt.        10.00 uur       Guus en Ineke Schlatmann 

 

ZONDAG 2 FEBRUARI 

Het feest van “De opdracht van de Heer in de tempel.” 

Deze dag wordt ook Maria Lichtmis genoemd, een Lichtfeest. 

De donkere winter is voorbij, het wordt lente, we gaan het licht ontmoeten.  

Ook de oude Simeon heeft zijn hele leven, uitgekeken naar het Licht. Nu ontmoet hij het Kind Jezus en er 

gebeurt iets wonderlijks met hem. Hij ontvangt het Licht, hij wórdt Licht.  

Kunnen ook wij, jong en oud, in deze soms donkere tijden open staan voor het Licht? En kunnen we daarmee 

verder? Kunnen we het licht naar buiten dragen en laten schitteren? 

 

 

 



 

 

ZONDAG 9 FEBRUARI 

‘Je hebt geen netten nodig om een vangnet te kunnen zijn.’ 

Durven wij als mensen op weg te gaan, vanuit het vertrouwen, dat wij er kunnen zijn voor de ander 

en dat er ander er voor ons wil zijn? 

Het is de vraag die Jezus ons voorhoudt, ook vandaag nog. 

Een uitnodiging om zijn weg te volgen.  

 

ZONDAG 16 FEBRUARI 

'Geloof in Gods droom' is het thema van deze viering die gemaakt is in samenwerking met het koor Mistral. 

Kernwoorden zijn geluk en vertrouwen. Jezus prijst elke mens gelukkig die blijft geloven in Gods droom: vrede 

en recht voor iedereen. Bemoedigende woorden spreekt Hij voor die arm is aan contacten met anderen, die 

honger heeft naar aandacht, die alleen is en een steuntje in de rug kan gebruiken.  

 

ZONDAG 23 FEBRUARI 

‘Wie goed doet, goed ontmoet!’ 

In het evangelie horen we Jezus zeggen: Behandel andere mensen net zoals je zelf behandeld wilt worden. 

Een wijsheid die door de eeuwen heen overal wordt benoemd, maar in onze huidige tijd vaak in twijfel wordt 

getrokken. We denken dan vaak dat we er iets voor terug moeten krijgen als je iets voor een ander doet. De 

ander is dan ook iets aan jou verschuldigd. Voor wat hoort wat. 

Is dat de strekking die het evangelie ons mee wil geven of zit het meer in het ontmoeten, de dankbaarheid en 

de betekenis die een goed daad voor jouzelf en de ander kan hebben. 

Tijdens deze meditatieve viering staan we daar bij stil. 

 

ZONDAG 2 MAART 

Carnaval, wat zit er achter? 

Deze viering van woord en gebed is precies aan het begin van carnaval. 

Carnaval, drie volle dagen in een roes van louter gelukzaligheid! Geen narigheid en geen ellende, maar drie 

hele dagen languit feesten… Om dan 40 dagen te vasten vóór Pasen begint. Laten we hier nog even bij stilstaan 

voordat we losbarsten in feestvreugde van lust en lol. 

 

VOORAANKONDIGING JAARVERGADERING 2024 

Wij zijn bezig met het maken van het jaarverslag van 2024. Verschillende actieve groepen worden gevraagd 

hieraan hun bijdrage te geven.  

Op maandagavond 14 april, in de Tuinkamer, geven wij mondeling toelichting en gaan wij graag in op vragen 

naar aanleiding van het jaarverslag. 

Wij hopen door deze jaarvergadering elkaar te kunnen inspireren om als Kapelgemeenschap het leven volop 

te kunnen blijven vieren. 

 

Dus:  

Voel je welkom op 14 april om 19.30 uur in de Tuinkamer van de Kruisherenkapel.  

De koffie staat dan klaar! 

                                                                                                             Namens het bestuur, Johan v.d. Leest, voorzitter. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

‘EVEN SAMEN STIL ZIJN’ IN DE KRUISHERENKAPEL: In het Udens weekblad 

‘Niet zo zweverig als je denkt’ 

Kaarsen flikkeren zachtjes op een klein tafeltje, 

rustige muziek klinkt uit een radio, en een kring van 

stoelen wacht op bezoekers. Het is de intieme 

setting van de Kruisherenkapel in Uden op 

donderdagavond.  

Hier organiseert de werkgroep Meditatie & 

Bezinning elke week tussen 19.00 en 19.30 uur een 

half uur meditatie. En nee, dat is niet zo zweverig als 

het misschien klinkt. 

De werkgroep bestaat uit vijf leden: Heddy, Cora, Ineke, Annemie en Thijmen. Elke week leidt een van hen de 

bijeenkomst. “We kiezen zelf muziek uit die vanaf het begin speelt, steken de kaarsen aan, lezen een tekst of 

gedicht voor, en gaan dan de stilte in,” vertelt Heddy. “De stilte is het uitgangspunt. Het gaat om samen even 

stil zijn. Even rust vinden.” 

Hoewel de meditatie plaatsvindt in de Kruisherenkapel, benadrukt de werkgroep dat het geen religieuze 

bijeenkomst is. “De kapel is gewoon een prachtige plek met een bijzondere sfeer, waar stil ook echt stil is. 

Daarom houden we de meditatie hier al 15 jaar,” legt Cora uit. De bijeenkomsten begonnen in 2009 en zijn 

sindsdien een vast ritueel geworden. Cora begrijpt dat het woord meditatie bij sommigen een drempel kan 

vormen. “Veel mensen denken dat het zweverig is, maar dat is het echt niet. Mediteren kan helpen tegen stress, 

somberheid en slapeloosheid. Het biedt een moment zonder prikkels, waarin je even helemaal tot jezelf kunt 

komen. Wij ervaren het allemaal als heel fijn, en gunnen dat anderen ook.” Mediteren is dan ook een manier 

om volledig te ontspannen. “Het is wetenschappelijk bewezen dat het werkt.” 

Een moment van aandacht; 

De meditatie is simpel, vrij en persoonlijk. “Er zijn geen regels. Je kunt je gedachten laten gaan, je 

concentreren op je ademhaling, of gewoon in het moment zijn,” legt Heddy uit. “Het is een manier om je 

aandacht te trainen en volledig te ontspannen.” De groep varieert per week in grootte en bestaat uit mensen 

van alle leeftijden. De bijeenkomsten zijn gratis, vrij toegankelijk en gaan altijd door. “Wees er wel op tijd bij,” 

benadrukt Heddy. “Om 19.00 uur gaat de deur echt dicht zodat we niet gestoord worden, en om 19.30 uur 

vertrekken we weer in stilte. Het is een klein moment in de week, maar het kan veel betekenen. Iedereen is 

welkom om aan te sluiten.” 

Teksten; 

De teksten die naast het ‘samen stil zijn’ met elkaar worden gedeeld zijn heel gevarieerd. De werkgroep geeft 

als voorbeeld een tekst van Toon Hermans, die vele mooie teksten heeft geschreven: 

“Het licht” 

Heer, 

toen ik in het diepe dal zat 

en geen spatje meer zag 

van het licht aan de top, 

heb ik U aangeroepen 

en het werd lichter. 

Het licht kwam in het dal, 

en langs het licht 

klauterde ik weer omhoog, 

moeizaam, 

maar eenmaal aan de top 

zag ik het licht 



 

 

in volle glorie. 

Het leed was geleden 

en dankbaar 

heb ik uw licht omhelsd. 

Nu weet ik zeker: 

U bent het stralende licht 

aan de top van de berg, 

maar ook 

de schittering van het vonkje in het dal.” 

 

Wil je meer informatie? Stuur dan even een mailtje naar mailadres info@kapelgemeenschap.nl. 

 
HET BESTUUR ONTVING ONDERSTAAND MAIL VAN DE ORGANISATOREN VAN EEN REÜNIE: 

Op 20 juli jl. hielden we een reünie van het College van het H.Kruis van de beginjaren 1964, 1965 en 1966 in 

de kapel. 

Hierbij waren ongeveer 80 personen aanwezig en ook nog enige leraren. 

Daarom lijkt ons onderstaand gebaar een mooie geste aan jullie stichting. 

 

Uit een e-mail die we onlangs verstuurden en waarop we alleen maar positieve reacties ontvingen: 

Nadat we alle kosten hebben betaald, resteert er nog een bedrag  

Wij samen vinden het een goed idee om dit bedrag te schenken aan de Stichting Kapelgemeenschap Ter 

Linde van de Kruisherenkapel. 

Zij probeert het gedachtegoed van de Kruisheren in stand te houden. Verder bekommert deze zich over de 

Mariakapel van Onze Lieve Vrouw Ter Linde die dagelijks is opengesteld voor bezoekers. 

We nemen aan dat jullie je hierin kunnen vinden. 

Met vriendelijk groeten, 

                                          Nico van Casteren, Jan van den Boom 

 

Wij zijn als bestuur heel blij dat deze groep aan ons gedacht heeft, en hebben hen dan ook hartelijk bedankt 

daarvoor. 

Het bestuur wil hier van deze gelegenheid gebruik maken om al onze donateurs heel hartelijk te danken voor 

hun donatie. Zonder die donaties is het niet mogelijk om onze kapelgemeenschap te behouden. 

Namens het bestuur, 

                                      Johan v.d. Leest, voorzitter. 

 

KERSTACTIE KAPELGEMEENSCHAP BRENGT FLINK BEDRAG OP! 

In de Kapelpost van november 2024 hebben we jullie uitgebreid geïnformeerd over het doel van onze 

Kerstactie: het Centrum Mboka Bolingani (CMB)!  

Het is een re-integratie- en begeleidingscentrum voor kansarme jongeren dat in september 1994 werd 

opgericht door Kruisheren in het aartsbisdom Kinshasa, in de parochie Saint Albert. Terwijl de jongeren in het 

centrum worden opgevangen, leggen de kruisheren contacten om pleeggezinnen te vinden, hetzij een lid van 

hun uitgebreide familie of vrijwilligers die een kind willen adopteren. De Kruisheren blijven contact houden met 

kinderen die al in gezinnen zijn opgenomen. 

De Kruisheren hebben ons met name gevraagd om een bijdrage te leveren voor het behoud van de kwaliteit 

van de gebouwen. Na 30 jaar is onderhoud aan riolering en waterleiding nodig om de hygiëne te waarborgen. 

Samen hebben wij het geweldig mooie bedrag van € 860,- bij elkaar gebracht!  

Kruisheer Olivier Mbusa schreef ons het volgende:  

mailto:Info@kapelgemeenschap.nl


 

 

‘Ik dank u van harte voor dit grote bedrag voor de 

kinderen van het centrum Mboka Bolingani. Ik wil 

namens hen en namens de kruisheren mijn oprechte 

dank uitspreken aan allen die hun solidariteit met deze 

verlaten kinderen hebben getoond.  

De beste wensen voor iedereen en een gelukkig 

nieuwjaar 2025.’ 

 

Het bestuur sluit hier graag bij aan en bedankt iedereen voor zijn gulle bijdrage als blijk van solidariteit met 

deze jongelui. Een mooie steun in de rug voor het belangrijke werk van de Kruisheren in Congo.  

 

 

 

GEDICHT 

 

Februarilicht 

Ze vertelt over het donker, 

duister van de winter, 

dat de heimwee naar de zomer 

ternauwernood verdraagt; 

ze zweeft in een soort gedicht 

over 't bruinverkleurde klimopblad 

waar de herfst het hart uit at 

maar de nervatuur vergat 

en door het frêle raster 

valt het bleke Februarilicht 

op knoppen barstensvol lente. 

 

Schrijver: George Knottnerus,  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De volgende kapelpost komt uit op 28 februari, graag kopij inleveren tot en met zondag 23 februari 

 

Kapelpost is een uitgave van de Stichting Kapelgemeenschap Ter Linde 

Administratie: Rooijsestraat 27, 5401 AT Uden, Tel. 06-40966338, email: info@kapelgemeenschap.nl 

Intenties: schriftelijk opgeven bij de kosters of via emailadres: info@kapelgemeenschap.nl 

Bank: NL89 RABO 0373.403.445 t.n.v. Kapelgemeenschap Ter Linde Uden 

Kapelteam: tel. 06-4096 6338  

Kruisherenkapel: Lieve Vrouwenplein 44, 5401 AS Uden 

Website: www.kapelgemeenschap.nl 

Redactie Website en KAPELPOST: info@kapelgemeenschap.nl  
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