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AUGUSTUS/ SEPTEMBER 2024

Beste mensen,

Deze kapelpost beslaat een periode van zes weken. Dit in verband met vakanties die nog gevierd worden.
Daarom ook aandacht voor de vieringen van september. Het lijkt nog ver weg, maar augustus is alweer op de
helft. We hopen dat iedereen volop van de zomer heeft kunnen genieten en weer lekker opgeladen is om een
nieuw seizoen mee te vieren.

VIERINGEN VAN AUGUSTUS.
Zondag 18 aug. 10.00 uur Erick Mickers

Zondag 25 aug. 10.00 uur Niels van Dalsum

VIERINGEN VAN SEPTEMBER.
Zondag 01 sept.  10.00 uur Mieke Dik en Henk Trimbach

Zondag 08 sept.  10.00 uur Henk Trimbach

Zondag 15sept.  10.00 uur Jeanne van der Leest en Thea van Nistelrooij
Zondag 22 sept.  10.00 uur Ineke Schlatmann

Zondag 29 sept. 10.00 uur Mechteld Mickers, Niels van Dalsum

Zondag 06 okt. 10.00 uur Guus Schlatmann en Jeanne van Boxtel



ZONDAG 18 AUGUSTUS
Christen-zijn: een kwestie van om-denken...

Om-denken lijkt iets van deze tijd,

maar Jezus was al de om-denker van zijn tijd.

We laten ons volgende week inspireren door de Bergrede,
waar Jezus ons wil bemoedigen,

door mensen mee te nemen in het om-denken van situaties,
door mee te bewegen met het leven

en ergens voor te gaan staan.

ZONDAG 25 AUGUSTUS

Verantwoordelijkheid nemen; een kwestie van balans?

Ons hele leven worden we opgezadeld met verantwoordelijkheden.

Als kind leer je wat dat zijn en later word je erop aangesproken in je werk, je relatie, in de maatschappij en
noem maar op waar nog meer.

Soms zijn het jouw verantwoordelijkheden niet, maar word je onder druk gezet door je omgeving.

Als kind pak je soms verantwoordelijkheden op, die je helemaal niet hoeft op te nemen.

Het sluipt erin en later kan je daar behoorlijk door uit balans raken.

In deze meditatieve viering luisteren we naar verhalen en muziek die het thema belichten.

Aan de hand van een zevental mantra’s is er ruimte om te voelen hoe het met je eigen balans is.

ZONDAG 01 SEPTEMBER

Van binnenuit. Meester Eckhart. Uit: In stilte geboren.

Wat in eigenlijke zin door het woord kan worden uitgedrukt, moet van binnenuit komen, van binnenuit vorm
krijgen. Het mag niet van buitenaf komen, het moet van binnenuit naar buiten komen. Eigenlijk leeft het in het
binnenste van de ziel. Daar is alles aanwezig. Daar, in het binnenste, ligt haar leven en streven, haar beste en
hoogste goed. Waarom je daar niets van merkt? Omdat je daar nog niet thuis bent.

ZONDAG 08 SEPTEMBER

Ga open.

leder van ons heeft wel zijn of haar eigen ervaringen met ‘niet kunnen horen’. Wanneer wij zo vast zitten dat er
niets meer binnenkomt. Wanneer onze adem zo hoog opgekropt zit dat die ons belet om te horen. En ieder
van ons heeft ervaring met situaties waarin we niet willen horen, of niet ddrven horen, omdat horen immers
ook altijd gehoor geven veronderstelt. Hoe het ook zij: ook tot ons klinkt deze zondag: 'Effata'. Ga
open! Dat dit wonder ook aan ons mag geschieden.

ZONDAG 15 SEPTEMBER

Vrede: Wie durft!

Vrede is mogelijk!

leder mens heeft het recht op een leven zonder angst, maar we zien om ons heen onzekerheid en onrecht,
conflicten en oorlog. Wie heeft de moed en durf op te staan.

ZONDAG 22 SEPTEMBER.

Eerst dacht ik dat bidden spreken was. Maar ik leerde dat bidden niet louter zwijgen was, maar luisteren.
Zo is het: bidden wil niet zeggen: zichzelf horen praten, bidden wil zeggen: stil worden en stil zijn

en wachten tot de biddende mens God hoort.”

ZONDAG 29 SEPTEMBER
Verwarring: tegenstelling barmhartig en hardvochtig.

In verhalen over Jezus komen we beide tegen.

Herkennen we dit in ons dagelijkse leven en hoe gaan we daarmee om?

Met behulp van teksten en liederen proberen we hier een antwoord op te vinden.
U bent van harte welkom op deze zoektocht.



ZONDAG 6 OKTOBER

Voor deze viering is nog geen informatie beschikbaar.

Zodra er wel informatie is wordt dat op de site van de kapelgemeenschap gezet.
Kijk daarvoor op www.kapelgemeenschap.nl

BERICHT VANUIT HET BESTUUR:
Beste geinteresseerde in de Stichting Kapelgemeenschap Ter Linde,
Wij doen dit jaar voor het eerst mee aan de RABO clubsupport actie. De Rabobank organiseert deze
clubsupportactie om clubs financieel te ondersteunen in hun activiteiten. Leden van de Rabobank (je bent lid
als je een rekening hebt bij de Rabobank) kunnen stemmen op hun favoriete club. Wij zijn dit jaar ook bij de
clubs onder de kopjes maatschappelijk en cultuur te vinden, en je kunt dus ook op ons stemmen. Hoe meer
stemmen op onze club, hoe meer financiéle ondersteuning
De actie loopt van 2 september tot 24 september. We zullen achter in de kapel een affiche ophangen met meer
informatie.
Het is een gemakkelijke manier om een beetje financieel gesteund te worden, en wij bevelen hem dan ook
warm aan bij jullie.

Namens het bestuur, Johan v.d. Leest, vz.

Wij doen mee met
Rabo ClubSupport

Doe je ook mee?
Dat is goed voor jouw club & geweldig voor
de samenleving

Stem
op ons

via de Rabo Appofop
. raboclubsupport.nl

de cobperatieve Rabobank




UITNODIGING VOOR DE ONTMOETINGSDAG
(Voorheen Ziekentriduim Uden e.o. sinds 1939)

Verschillende mensen uit Uden en omgeving komen jaarlijks naar de Ontmoetingsdag. Je hoeft niet ziek te
zijn, al denken dat veel mensen. Het is voor iedereen en het is een mooie gelegenheid om elkaar te
ontmoeten.

Dit jaar vindt de Ontmoetingsdag plaats op woensdag 28 augustus 2024 in de Kruisherenkapel te Uden.
Het programma begint om 09.30 en eindigt om 16.30 uur

Het wordt voor de 85ste keer gehouden en gezien de belangstelling van de mensen willen wij deze traditie
voortzetten. Naast de Mariahulde en Eucharistieviering zijn er momenten van bezinning met als thema “Elke
dag is een geschenk”. Natuurlijk is er tijd om elkaar te ontmoeten, voor ontspanning en gezelligheid. Niels
Swinkels luistert de 2e helft van de middag op met oude bekende liedjes van zijn repertoire.

De organisatie van deze Ontmoetingsdag zorgt voor een gastvrije ontvangst van vele gasten.
Zij biedt een 3 gangen middagmaaltijd aan, verzorgd door de vliegbasis Volkel, zorgt

voor koffie/thee met iets lekkers en een drankje. De kosten voor dit jaar zijn voor 1 dag € 20,00. Een grote
groep vrijwilligers is druk in de weer om de mensen te helpen en te verzorgen.

Wat is nu de kracht van deze Ontmoetingsdag? Of ... waarom blijft de belangstelling zo groot?

Van de gasten hoor je vaak: “het is voor ons een prachtige vakantiedag!”

“Wij zijn vaak alleen maar in deze dagen hebben we contact met vele anderen”.

"Het samen eten waardeer ik heel erg, thuis zit het gehele jaar alleen aan tafel”.

Ontmoeten is verbinden en wij verwachten om vele mensen uit Uden en omgeving op 28 augustus te
ontmoeten.

Voor informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Henri van Maasakkers, 06-17005543,
Paukenstraat 67 Uden. Graag tot ziens

Een overzichtsfoto van een vorige keer.



GEDICHT

Nazomeren

“De zon zomert
zich kalm
over de herFst

DE VOLGENDE KAPELPOST KOMT UIT OP 28 SEPTEMBER.
GRAAG KOPUJ INLEVEREN TOT EN MET ZONDAG 22 SEPTEMBER.
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